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Parochiestatistiek 
De jaarstukken over het financiële boekjaar 2022 van de parochies zijn inmiddels klaar. Een 
hele klus, temeer daar het bisdom van ons als ‘federatie in oprichting’ ook een 
‘geconsolideerde jaarrekening’ vraagt, een totaaloverzicht van het financiële reilen en zijlen 
van de gezamenlijke zes parochies van ons cluster. Daar word je al helemaal niet vrolijk van: 
in 2022 hadden wij een totaal aan inkomsten van ruim 360.000 euro (2021: een kleine 
390.000 euro, tegenover een totaal aan uitgaven van ruim 420.000 euro (2021: ruim 450.000 
euro). Dat betekent dat we afgelopen boekjaar een totaal verlies van meer dan een half ton 
hadden. En dan hebben we nog niet eens grote en/of extra uitgaven (bijvoorbeeld aan 
onderhoud en/of restauratie van kerkgebouwen) gehad. Om er nog maar van te zwijgen dat 
dit verlies niet op het conto van alle parochies komt; twee parochies maakten afgelopen jaar 
toch nog  wat winst, de ene parochie een bedrag met drie, de andere een bedrag met twee 
nullen. 
 

 Inw. kerkbijdrage collectes stipendia kaarsengeld 

  2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Hbs 4.179 25.907 21.019 21.836 4.238 4.607 5.875 1.155 1.525 2.113 5.702 7.097 6.081 

Mlk 3.622 22.628 20.847 15.821 2.444 3.704 3.994 0.940 1.038 0.973 1.795 2.174 2.364 

Mft 3.100 25.732 24.450 21.584 6.140 5.322 5.833 2.005 2.104 3.701 4.198 3.946 5.491 

Phlt 3.947 30.197 24.878 24.160 4.613 4.045 5.968 0.988 0.923 1.175 4.229 5.960 6.858 

OBg 3.357 18.326 22.070 19.775 2.331 4.550 3.524 3.215 4.024 4.833 1.313 7.289 7.816 

Vlp 2.352 17.338 11.804 07.507 2.636 3.272 3.463 0.775 0.798 0.870 2.303 2.319 2.093 

 
Meimaand – Mariamaand 
Gedurende de Meimaand zijn er ook weer Missen in de Mariakapel van Posterholt (Mgr. 
Koningsstraat) en in die van Herkenbosch (Wijngaardstraat). De Missen in Posterholt zijn op 
maandagavond om 19.00 uur en die in Herkenbosch op donderdagavond 19.00 uur. “De 
Meimaand is de maand, waarin zowel in de kerken als in de gezinnen de christenen volgens 
een algemene gewoonte met grotere liefde aan de Moeder Gods Maria de hulde brengen 
van hun gebed en verering … Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de 
weg, die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met 
Christus. Want wat doen wij in ons voortdurend bidden tot Maria anders dan in haar armen 
vluchten; in haar, door haar en met haar Christus zoeken, onze Verlosser, tot wie de mensen 
in de angsten en gevaren van deze wereld als uit een innerlijke behoefte moeten gaan als tot 
de haven van het heil en de bovenaardse bron van het leven?” (paus Paulus VI [1965]). 
 
Patroonsfeest St. Odiliënberg (8 mei) 
Op maandag 8 met a.s. viert de parochie St. Odiliënberg weer haar jaarlijks patroonsfeest, 
het (hoog-)feest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Niets voor niets worden deze 
heiligen de ‘apostelen van het Gelder Land’ genoemd. In de achtste eeuw brachten deze Iro-
Schotse missionarissen het geloof naar onze streken die later eeuwenlang als onderdeel van 
het ambt Montfort tot het Gelders Overkwartier werden gerekend. Ter onderstreping van 
hun belang voor ons bisdom (en ver daar daarbuiten) vinden we deze heiligen ook in de 
ramen van de Roermondse kathedraal en in het antependium van het hoofdaltaar 
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afgebeeld. Om er nog maar van te zwijgen dat hun relieken ook eeuwenlang in Roermond én 
in Utrecht werden bewaard (zie Roerkerknieuws 127 vv). Het feest wordt op de vooravond 
ingeluid met de gebruikelijke gezongen Vespers (met uitstelling van het Allerheiligste) om 
17.00 uur, (in verband met de eerste zondag van de maand) om 16.00 uur voorafgegaan 
door meditatieve muziek (zie roerkerknieuws 149). Na de Vespers (afgesloten met de zegen 
met het Allerheiligste) worden wij weer traditiegetrouw ontvangen in de priorij waar de 
zusters zorgen voor koffie en vlaai, waarna Willem Wolters uit Maastricht een lezing houdt 
over het landgoed Overen (‘de genade van Overen’).  ’s Anderendaags (op de feestdag zelf), 
is er om 9.30 uur een geconcelebreerde hoogmis met preek door ‘probst’ Thomas Wieners 
uit Wassenberg. Aansluitend de gelegenheid om de relieken te vereren en daarmee een 
persoonlijke zegen te ontvangen. ’s Avonds om 17.00 uur is er weer uitstelling van het 
Allerheiligste met gezongen Vespers, met aansluitend zegen met het Allerheiligste, 
gelegenheid tot verering van de relieken en om een persoonlijke zegen daarmee te 
ontvangen. Voor deelname aan de lezing op zondagavond graag opgave via 
basiliekwacht@roerkerken.nl of tel. 06 – 33 92 94 70. 
 
Stadsprocessie Roermond (13 mei) 
Op zaterdag 13 mei a.s. is er weer de jaarlijkse stadsprocessie in Roermond. Sinds de tweede 
grote stadsbrand in 1665 brengen bewoners en organisaties van de stad samen hun putkaars 
naar O.L. Vrouw in ‘t Zand, om zo bescherming en vrede te vragen voor de stad en haar 
bevolking. De putkaarsprocessie is een van de oudste tradities van Roermond, de putkaars 
vormt het symbool voor saamhorigheid van de bewoners van de stad. Vertrek om 17.30 uur 
vanaf het Munsterplein, om 18.30 uur sfeervolle afsluiting in de kapel in ’t Zand, aansluitend 
koffie met cake bij PSW De Pappelhof. Voor mee info: www.stadspro.nl of info@stadspro.nl. 
 
Fietsbedevaart naar Birgelen (17 mei) 
Op woensdagmiddag 17 mei a.s. vindt weer de jaarlijkse fietsbedevaart naar het Birgeler 
Pützchen plaats. Bij dat ‘heilig putje’ zou volgens de overlevering de H. Lambertus (+ 705) en 
de H. Willibrord (+ 739) gedoopt hebben. Willibrord zou omstreeks 705 ook de oude 
‘bergkerk’ van Birgelen gesticht hebben die na het gereedkomen van de huidige 
parochiekerk afgebroken werd. Op de fundamenten daarvan werd de grafkapel van de 
familie Von Leykam gebouwd (zie Roerkerknieuws 151). Het water uit het putje bevat onder 
andere siliciumdioxyde en zou (net als ‘ons’ St. Odiliawater) verlichting bij oogkwalen 
brengen. Het eerste kapelletje bij het Birgeler Pützchen werd in 1795 gebouwd, dat 
omstreeks 1863 vervangen werd door een grotere kapel die over het putje heen werd 
gebouwd (het huidige portaal). Vanwege de steeds grotere toeloop van mensen die Maria er 
zeker al vanaf 1718 (toen er voor het eerst van een bedevaart resp. processie sprake was) 
komen vereren als O.L. Vrouw van Smarten, werd de bestaande rechthoekige kapel in 1933 
uitgebreid met een octogoon. De eerste zondag van mei geldt sinds 1928 als 
‘Pützchensonntag’, welke geldt als opmaat van het bedevaartseizoen. Zelfs een heilige plaats 
als het Birgeler Pützchen heeft last van vandalisme.  Ten gevolge van brandstichting in de 
zomer van 2009 raakte zowel de kapel als het altaar zwaar beschadigd. Vertrek om 13.30 uur 
vanaf de St. Andreakerk van Melick. Na een korte gebedsdienst is er nog gelegenheid om 
voor persoonlijke intenties te bidden en/of kaarsen aan te steken.  Alvorens de terugreis te 
aanvaarden wordt ook de inwendige mens nog met ‘Kaffee und Kuchen’ versterkt. 
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De gebrandschilderde ramen van de Herkenbosscher St. Sebastianuskerk (I) 
Met het opblazen van de toren, op 20 februari 1945, raakte de kerk zwaar beschadigd. Met 
vereende krachten en middelen (van zowel de pastoor en de parochianen als de - wereldlijke 
en kerkelijke - overheid, maar zeker niet in de minste plaats van dr. Hubert Biermans) kon de 
kerk in de jaren 1948-1949 snel weer hersteld worden. Daarvan getuigt een herdenkingsteen 
in het portaal van de kerk: “ECCLESIA S. SEBASTIANI / FURORE BELLICO DIRUTA / 20 FEBR. 
1945 / RESTITUTA ET AMPLIATA / DEO FAVENTE, S. JOSEPHO CURANTE / 1948 – 1949 / 
OMNIBUS VIRIBUS OPIBUSQUE / PASTORIS, GREGIS ET FAUTORUM, / LONGE MAXIMQUE / 
DR. H. BIERMANS – LAPOTRE / NECNON RE PUBLICA ET DIOECESI / ADJUVANTIBUS”. Van die 
ramen (die uit 1949 dateren) kennen we niet alleen de ontwerpers en de uitvoerders, maar 
ook hun schenkers. Die laatsten worden aangeduid met de afkorting ‘d.d.’ d.w.z. ‘dono 
dedit’, het betekent: ‘gaf ten geschenke’. De ramen van het kerkschip werden ontworpen 
door de bekende glazenier Jef Scheffers (1906-2009). Deze markante in 1906 in Beek 
geboren kunstenaar nam in 1932 op de stadstekenschool van Maastricht het docentschap 
over van Henri Jonas en werd drie jaar later benoemd (als opvolger van Joseph Postmes) tot 
directeur van de Middelbare Kunstnijverheidsschool (de latere Stadsacademie voor 
Toegepaste Kunsten), een functie die hij nog tot 1972 zou bekleden. Een van zijn bekende 
leerlingen was Frans Cox, waarover we zo meteen nog zullen horen. Scheffers kwam eind 
2009 (op 103-jarige leeftijd!) in Maastricht te overlijden. De door Scheffers ontworpen 
ramen werden uitgevoerd door het nog altijd bestaande glasatelier Felix in Maastricht. De 
schenkers van de ramen zijn: St. Hubertus: Jagersvereniging Herkenbosch (1933) 
St. Isidorus: de Herkenbosscher Boerenbond en Boerenleenbank (1904) 
H. Maria: Fam. J. Coppen Weert, waarschijnlijk Jac Coppen (1904-1971) van de Houtzagerij 
en Mijnhouthandel (1939-1958) aan de Noordkade in Weert (v/h Leonard Vilrokx) 
St. Augustinus: (pastoor) Augustinus Rohs (1901-1959) uit Rimburg resp. Amstenrade, na zijn 
priesterwijding in 1927 kapelaan in Nieuwenhagen (1927-1929), kapelaan in Roosteren 
1929-1934), kapelaan in Schinveld (1934-1936), rector (1936-1939) en pastoor te Banholt 
(1939-1946) en uiteindelijk pastoor te Herkenbosch (1946-1959). 
St. Antonius en St. Gerardus: Fam.  Godfr. Van Helden (1874-1951) van Daelenbroek, 
gehuwd met de uit Vlodrop afkomstige Catharina Christina Biermans (1880-1949) 
H. Familie: Fam. Hendrik Cupers (1862-1946), hoofd der school, sinds 1887 gehuwd met 
Maria Hubertina Louwarts (1864-1896), en na haar vroegtijdige dood, sinds 1897 hertrouwd 
met Johanna Blanken (1867-1957), ouders van pater Jacques Cupers CSsR (1903-1972), 
missionaris in Brazilië. Zie ook het St. Annaraam in het priesterkoor. 
H. Lucia: dr. Hubert Biermans (1864-1953), sinds 1907 gehuwd met Berthe Lapôtre (1866-
1950). H. Sebastianus: “de parochianen”.      wordt vervolgd 
 
personalia 
Op zondagmiddag 23 april j.l. werden in de Mariakapel van St. Odiliënberg Noah Schmitz uit 
Herkenbosch en Boris Eussen uit Nunhem gedoopt. Op woensdagmorgen 26 april j.l. kreeg 
Piet Bergs een lintje die (o.a.) in de parochie Herkenbosch als begrafenis-acoliet fungeert en 
Har Thissen die (o.a.) in Posterholt het wegkruis op de Varst onderhoudt. 
 
Op dinsdagmorgen 25 april j.l. deden we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt Nicolaas 
Antonius (Nico) Bommer (1944-2023) uitgeleide. Als jongste in een gezin met vier kinderen  
geboren in Enkhuizen maar getogen in Maasbracht, waar zijn vader een baan kreeg bij het 
bekende scheepsreparatiebedrijf Sieb Houben (1914-1986) die toen druk doende was met 



het opruimen van het ‘schepenkerkhof’ aldaar. Na de lagere school ging Nico naar de HBS in 
Roermond en de HTS in Venlo. In zijn jonge jaren was voetballen al zijn grote passie en toen 
hij later als actief voetballer stopte werd hij scheidsrechter. Na zijn militaire diensttijd bij de 
genie vond hij als werktuigbouwkundige een baan bij Stork in Hengelo om uiteindelijk toch 
dichter bij huis, bij Machineconstructie Van Aarsen in Panheel, aan de slag te gaan. In 1974 
trouwde hij met Elly van Montfort uit Posterholt. De eerste tijd woonden ze in Heel, maar 
toen Nico werk vond bij Vekoma in Vlodrop verhuisden ze naar Posterholt, waar ze in de tuin 
van Elly’ ouderlijke boerderij aan de Heinsbergerweg een huis bouwden waar ook hun drie 
kinderen opgroeiden. Tijdens de vakanties werd steevast gekampeerd.  De liefde voor de 
sport is hem altijd bij gebleven en dat is ook wat hij zijn kinderen meegaf. Sinds zijn 
pensionering was hij als vrijwilliger op Camillus actief en maakte hij zich verdienstelijk door 
met de bewoners te gaan zwemmen en wandelen. Een zware domper was de ziekte van 
Parkinson die in 2010 bij hem werd vastgesteld. Toch probeerde hij er zoals altijd het beste 
van de maken. Doorzetten en niet opgeven, ergens voor 100% voor gaan, evenals altijd en 
overal het positieve ergens van in te zien, was altijd al zijn levensinstelling geweest en dat 
zou tijdens zijn ziekte zo blijven. Zo lang mogelijk bleef hij actief, niet alleen op sportief 
gebied, maar ook op mentaal gebied door de cursussen te volgen en veel over zijn ziekte te 
lezen. Zijn stem trainde hij als lid van het Posterholts Gemengd Koor. Zo lang mogelijk bleef 
hij fietsen, eerst nog op een elektrische fiets, daarna op een driewieler en uiteindelijk - 
samen met zijn vrouw - op een duofiets. Toen het ten gevolge van zijn steeds verdere 
lichamelijke achteruitgang thuis niet meer ging vond hij een jaar geleden een plek in ‘De 
Postaert’ waar hij afgelopen carnaval nog tot prins werd uitgeroepen. Een maand geleden 
luidde een fikse bacteriële infectie het einde van zijn leven in, het einde dat zich op dinsdag 
18 april j.l. aandiende. Na de uitvaartmis vond in Roermond in stilte de crematie plaats. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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