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Sacramentsprocessie St. Odiliénberg

Op zondag 11 juni a.s. zal bij goed weer de Sacramentsprocessie weer door de kern van St.
Odiliénberg heen trekken. Sinds er met de coronacrisis een einde kwam aan de
sacramentsprocessie in Herkenbosch is die van St. Odiliénberg de enige in ons parochie-
cluster die nog over is. Reden om er ook in clusterverband de schouders onder te zetten.
Eendrachtig worden de rustaltaren en straten versierd, wordt de processie gelopen en
gebeden om bescherming, vrede en zegen voor de hele wereld. De processie is een oude
traditie die al jaren door velen een warm hart wordt toegedragen. De processie wil een
eerbetoon zijn aan God die in en door Jezus zijn Zoon midden onder ons wil wonen, niet
alleen in onze kerk, maar ook in onze gemeenschap. Zoals elk evenement draait ook de
processie volledig op vrijwilligers. Samen spannen zij zich in om er een mooie, maar vooral
gezegende dag van te maken. Wat kunt u doen? s ‘Ochtends worden de straten versierd
door middel van zandtapijten en bloemen, er zijn vrijwillige verkeersregelaars en u kunt
natuurlijk mee lopen! Ook uw (klein-)kinderen zijn meer dan welkom om mee te lopen of
mee te versieren. Daarnaast kunt u ook voor uw eigen raam of voordeur bloemen en/of
kaarsen zetten. Aan het eind van de processie komen we op het Kerkplein samen voor een
kopje koffie en een broodje en sluiten we gezamenlijk af. Ook hierbij kunt u helpen. Laat U
niet onbetuigd en meld U voor Uw bijdrage bij de zusters van priorij Thabor (532 074 —
inlichtingen@priorijthabor.nl), bij Paul Crombach (536 000 — paul.crombach@plus.nl) of bij
Mirjam Cuijpers-Sanders (532 797 — mirjam.cuijpers@hetnet.nl).

Priesterwijding Roermond (3 juni)

Op zaterdag 3 juni a.s. worden twee diakens tot priester gewijd. Het betreft: José Eduardo
Guerrero Hoyos uit Colombia en Andy Garcia uit de Verenigde Staten/Mexico. Beiden komen
van het Grootseminarie van het Neocatechumenaat op huize Blankenberg (Cadier en Keer).
De kandidaten zullen na hun priesterwijding werkzaam zijn in Sittard en Maastricht-Oost. De
wijdingsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 3 juni om 10.30 uur in de kathedraal te
Roermond. Inmiddels zijn nog zes andere diakens, die aan het Grootseminarie Rolduc
gestudeerd hebben, in hun thuisland (India) priester gewijd zijn: Sabin Joseph (bisdom
Thamarassery — Susteren), Vincent Kumar (aartsbisdom Trivandrum —Maastricht-West), Joy
Antony Raju (aartsbisdom Trivandrum — Beek e.o.), Jijomon Oonattu Joy (bisdom Kochi —
Valkenburg e.o.), Rohit Vincent Konnoth Francis (bisdom Kochi — Horst-Sevenum/
Maasdorpen) en Vijay Pratap Nallipogu (bisdom Cuddapah — Brunssum). Voor de
wijdelingen, maar ook voor roepingen wordt ons aller gebed gevraagd. Hoe lang zal het nog
duren voordat in de Roerstreek de eerste buitenlandse priester zijn opwachting maakt?

Een kloosterstichting in Melick (1909) en haar gevolgen voor het moederklooster (deel I)
In Roerkerknieuws 132 kwam hij al even ter sprake: kapelaan Hub Piels (1876-1940) op
wiens initiatief in 1907 het St. Aloysiuspatronaat in Melick werd gebouwd. Het was blijkbaar
een ijverig priester, geboren en getogen in Roermond (Leliestraat) en aldaar ook in 1903
priester gewijd. De eerste twee jaar was hij rector in Meerssen, waarschijnlijk bij de Kleine
Zusters van de H. Jozef (die van de Heerlense Mgr. Savelberg) die in Meerssen een
kloostertje hadden. In 1905 volgde dan zijn benoeming in Melick. Dat was onder het
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pastoraat van Jacob Janssen (1896-1916) die in 1896 niet alleen tekende voor de nieuwe
pastorie maar in 1911 ook voor de nieuwe kapelanie (zie Roerkerknieuws 133). Kapelaan
Piels was niet alleen de initiatiefnemer van het (jongens-)pensionaat (1907), maar
ondersteunde ook het plan van de zusters van St. Odiliénberg om in Melick een
bewaarschool te beginnen, alsmede een naaischool voor jonge dames. Het Bergs H.
Grafklooster was in 1888 als filiaal van het klooster Bilzen gesticht en in 1902 een
zelfstandig klooster geworden. De Berger communiteit stond sinds 1894 onder leiding van
Zr. Veronica, die eerst nog overste was (1894-1902) en (na de loskoppeling van Bilzen)
priorin (1902-1906). Bij haar overlijden eind 1906 werd ze als priorin opgevolgd door Zr.
Cunegonde. Zij geldt als de grote pleitbezorgster van de nieuwe Melick communiteit die in
1909 gesticht werd (we zullen verderop nog over haar te spreken komen). Dat najaar
kochten de Berger zusters ‘villa Roosendael’ aan de Heinsbergerweg (34). Deze villa was in
1882 in eclecticistische stijl gebouwd door de Roermondse ondernemer Henri Spielmans
(1844-1922), zoon van (de oorspronkelijk uit het Duitse Breyell afkomstige) Jan Mathijs
Spielmans (1792-1864) die in het Linnerveld de ‘Mortelshof’ had gesticht (1829). Om deze
villa te kunnen bouwen had hij de bestaande boerderij gedeeltelijk laten afbreken. Een jaar
nadat hij in 1883 was getrouwd had hij de rest van de boerderij nog wat laten verfraaien en
er een remise voor zijn koetsen en paarden laten inrichten (Jaarboek HVR 1997;
Mortelshofboek van Jaak Slangen [2018] blz.16). De komst van de zusters naar Melick bleef
ook in de krant niet onopgemerkt: “De villa Rozendal is door dhr. Spielmans verkocht aan
de Zusters van het H. Graf te St. Odiliénberg. Deze Zusters zijn van plan hierin eene bewaar-
en Naaischool te vestigen” (Limburger Koerier 1 okt. 1909). Het nieuwe filiaalhuis van de
Berger zusters in Melick telde vier zusters, Zr. Alfonsine die als overste fungeerde, Zr.
Christina die belast was met de naaischool, Zr. Jozef-Marie als leidster van de kleuterklas en
Zr. Wirona als huishoudster. Omdat er nog plaats over was (maar waarschijnlijk ook om
inkomsten te genereren) werden enkele kamers aan kostgangers verhuurd. Ook kapelaan
Piels meldde zich bij de zusters, om er te mogen inwonen. Officieel omdat hij de kapelanie
op de Kerkberg te vochtig vond, maar in werkelijkheid omdat hij - zo wordt althans beweerd
- in onmin met de pastoor leefde. In het nieuwe klooster was ook een kapel - voor het
koorgebed en voor persoonlijk gebed - waar eens per week de H. Mis werd opgedragen. De
andere dagen waren de zusters aangewezen op de parochiekerk op de tegenover het
klooster gelegen Kerkberg. In 1915 telde de bewaarschool al 30 kinderen. Vanwege
problemen in de personele bezitting was dit nieuwe initiatief echter geen lang leven
beschoren. In 1913 werd de kersverse communiteit alweer opgedoekt en verhuisden de
zusters terug naar St. Odiliénberg (Zr. Hereswitha: ‘Het Sepulchrinessenklooster te St.
Odiliénberg’ [1971] blz.16-17). wordt vervolgd

Personalia

Op zaterdag 13 mei j.l. namen we in de St. Catharinakerk van Montfort afscheid van
Catharina Hubertina Theresia (Toos) Smeets-Kurstjens (1933-2023). Geboren in Leveroy, op
plek waar haar ouders in 1928 een nieuwe boerderij betrokken hadden maar waarvan de
grond echter nog ontgonnen diende te worden, groeide ze op in Montfort waarheen het
gezin in 1938 verhuisde en waar ze een boerderij aan de Linnerweg betrokken. Hier maakten
ze ook het voor Montfort zo dramatische einde van de Tweede Wereldoorlog mee, waarbij
niet alleen de boerderij zwaar beschadigd raakte maar ook verschillende buurtgenoten de
dood vonden. Na de oorlog werd hen een noodwoning op de Galgenberg toegewezen, die
langzaam maar zeker aan de groeiende behoeften werd aangepast. Daar kwam moeder



Kurstjens eind 1950 vroegtijdig te overlijden. Ondanks de beroerde omstandigheden waarin
ze opgroeide kreeg Toos de kans verder te leren, eerst bij de zusters in Koningsbosch en
later bij de zusters in Sittard. Haar eerste baan als onderwijzeres kreeg ze in 1954 ’s
Heerenberg maar keerde al gauw weer terug naar Montfort waar ze op de plaatselijke
jongensschool les mocht gaan geven. Vanaf 1959 stond ze een jaar voor de klas op de
huishoudschool in Roermond om uiteindelijk les te gaan geven op de huishoudschool aan de
Brachterstatie. Inmiddels had ze de uit Echt afkomstige onderwijzer Frans Smeets leren
kennen met wie ze in 1960 trouwde. Ze kregen drie kinderen en om voor hen te zorgen
onderbrak ze enkele jaren haar werk om in 1966 aan te treden als de eerste vrouwelijke
docent aan de LTS in Roermond. Daar gaf ze les tot 1976 om uiteindelijk weer (tot 1990) les
te gaan geven aan de lagere school in Montfort. Toch verwaarloosde ze thuis haar
huishoudelijke taken allerminst. Integendeel ook haar vader mocht de laatste jaren van zijn
leven bij hen doorbrengen, terwijl ze verder ook ieder die bij hen aanbelde gastvrij
onthaalde. De laatste acht jaar van haar leven werden overschaduwd door de ziekte van
Parkinson. Mede dankzij de goede zorgen van haar man, kinderen en kleinkinderen is ze
echter tot het laatst toe thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daar
kwam ze op zondagmorgen 7 mei j.l. toch nog onverwacht te overlijden. Na de uitvaartmis
legden we haar te rusten op het parochieel kerkhof.

Diezelfde zaterdagmiddag (13 mei j.l.) werden in de St. Martinuskerk van Vlodrop Tommy
Verkoelen uit Herten en zijn nichtje Madison de la Combe (uit Vlodrop) gedoopt. Op
zondagmorgen 14 mei j.l. deden in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de volgende
kinderen hun eerste Heilige Communie: Vienna Appel, Jolie Daamen, Valentina Dahmen,
Noél Heijnen, Mirre Roemen, Maiky Sammer, Jaylinn Vanherle, Fabian Visser, Imke van
Vlodrop en Chayenne Wiers.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliénberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliénberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliénberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.rmom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 — 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl
Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliénberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl
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