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inleiding

Op zondagmorgen 23 juli j.l. beleefden wij in de Berger basiliek een bijzondere viering door
een complete Belgische scoutinggroep de Mis bezocht. Het betrof de jongensafdeling van
Chiro Molenbeersel , afgekort als ‘Jochimo’ die op de Borgh in Posterholt (nabij
Schuurkenshof) haar tenten had opgeslagen. Die aanduiding stond ook op allerlei bordjes die
in Posterholt en omgeving de weg naar het kampterrein wezen. Maar de groep zelf wist
blijkbaar ook de weg naar de basiliek te vinden, niet alleen naar de basiliek als monument,
maar ook als plaats van samenkomst van de plaatselijke geloofsgemeenschap. De jeugd
gedroeg zich niet alleen voorbeeldig maar wekte ook verwondering en bewondering op (zie:
https://chirojochimo.wixsite.com/jochimo). Blijkbaar krijgt de jeugd in Belgié toch een
andere opvoeding dan in Nederland. In dit verband kom je ook al gauw te spreken over het
Technisch Instituut Sint Jansberg (thans officieel Mosa-RT geheten) in Maaseik waar ook heel
wat jeugd uit de Roerstreek haar middelbare schoolopleiding volgt. De goed geoutilleerde
houtafdeling van die school werd onlangs (begin juni) door een zware brand getroffen.

H. Moeder Anna (26 juli)

De verering van Anna begint in de vijfde/zesde eeuw in het Midden-Oosten en komt al
spoedig naar het Westen (Venetié en Rome). Een populair thema in de schilderkunst is de
ontmoeting van Sint Anna met Joachim bij de ‘Gouden Poort’, nadat zij op hoge leeftijd
zwanger is geworden en hij uit zelfgekozen ballingschap terugkeert. Deze ontmoeting wordt
in het Oosterse christendom op iconen afgebeeld. In latere eeuwen is de legende verder
uitgebreid. Niet alleen Jozef, maar ook Maria zou afstammen van koning David: zowel van
vaders als van moeders kant is Jezus van koninklijken bloede. Dat is in later tijden
iconografisch uitgebeeld in de boom van Jesse (zoals in het ronde koorvenster van de
Mariakapel naast de Berger basiliek [Joep Nicolas, 1966]). In de dertiende eeuw komt het
verhaal op van de drie huwelijken van Anna. Volgens de theorie van het ‘trinubium’ zou
Anna twee keer weduwe zijn geworden. Ze hertrouwde telkens, eerst met Alfels, daarna
met Zebedels. Uit elk huwelijk werd een dochter geboren, na Maria, de moeder van Jezus
(uit haar huwelijk met Joachim), ook Maria (de vrouw) van Klopas en Maria Salomé (de ‘drie
Maria’s’). Op die manier ontstond de uitgebreide familie van Anna, de ‘Heilige Maagschap’,
in de Middeleeuwen een geliefd thema in de beeldende kunst. De verering van Moeder
Anna bereikt zijn hoogtepunt in de vijftiende en zestiende eeuw. In die tijd ontstaat een
specifieke manier van afbeelden van Anna met Maria en Jezus, de Anna te Drieén. Daarbij
wordt Anna aanvankelijk meestal uitgebeeld als oudere vrouw, die op haar arm een jongere
vrouw (Maria) draagt, die op haar beurt een klein kind (Jezus) vasthoudt. Later staat Anna
achter een zittende Madonna met kind. Rond 1600 worden Maria en Anna dikwijls afgebeeld
op een bank, terwijl Jezus als klein kind tussen hen in staat. Anna heeft dan soms een boek
of vrucht in haar hand (wikipedia). In de kerk van Posterholt bevindt zich een beeld van St.
Anne te Tweeén; dat begrip mag dan wel officieel niet bestaan, maar het stelt moeder Anna
met haar dochter Maria (als kind) voor. In de St. Catharinakerk van Montfort staat een
bijzondere St. Anna te Drieén, een beeld dat aan ‘de Meester van Elsloo’ wordt
toegeschreven, een verder onbekende ‘meester uit de zestiende eeuw’ aan wie enkele jaren
nog een overzichts-tententoonstelling in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum was gewijd.
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Een andere bijzondere St. Anna te Drieén bevindt zich in de St. Annakapel aan de Pastoor
Siebenstraat te St. Odiliénberg (die ook wel eens abusievelijk Mariakapel wordt genoemd).
Tegen het einde van de 19° eeuw stond op die plek al een (witgepleisterd) kapelletje dat in
echter 1915 moest wijken voor de nieuwe tramlijn Roermond-Vlodrop. Het nieuwe
kapelletje dat ervoor in de plaats kwam raakte tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog
beschadigd. In 1949 werd de huidige (aan drie zijden geopende) kapel gebouwd naar een
ontwerp van de bekende Maastrichter architect Alphons Boosten (1893-1951) die ook
tekende voor de herbouw van de basiliek. In de rechter zijgevel van de kapel bevindt zich
een gedenksteen met de tekst ‘S.S.A.M.J. juni 1950, verwijzend naar de inwijding van de
kapel in juni 1950 ter ere van de heiligen (S.S.) Anna (A), Maria (M) en Jezus (J) (wikipedia).
Helaas werd de oude (koperen) dorpspomp die zich aan de achterzijde van de kapel bevond
enkele jaren geleden ontvreemd.

Bloemtapijt Kapel in ‘t Zand

Bij gelegenheid van het einde van het bedevaartseizoen wordt jaarlijks in het kruiswegpark
bij de Kapel in 't Zand een bloemtapijt gelegd. Dit jaar zal dat tapijt van 9 tot en met 14
september a.s. te bezichtigen zijn. Dit jaar is het onderwerp de Kerkelijke Kalender, waarbij
kerkelijke feesten door het jaar heen worden uitgebeeld in bloemen en bijmaterialen die
gratis verstrekt zijn door bloemisten en kwekers uit Midden-Limburg. Openingstijden van het
park zijn dan van 10.00 tot 17.00 uur; de kapel zelf is in de middag open. De fotoreportage
van dit bloemtapijt evenals het boek over het Kruiswegpark zijn de hele week te koop. De
entree is nog altijd gratis. Wel staat er een offerblok voor een kleine gift aan dit unieke
project door vrijwilligers, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan het onderhoud
van het Kruiswegpark.

Waalse familienamen in de Roerstreek (VII) - Michon

Begin 2019 namen we in Posterholt afscheid van een wel heel bijzonder man: Willy Michon
oftewel ‘Willy vanne Aerwinkel’ (1928-2019). Hij begon zijn werkzame leven als eenvoudige
boerenknecht, maar gooide het na verloop van tijd over een heel andere boeg toen hij
kloosterling werd en toetrad tot de Orde der Trappisten. Zo verbleef hij verschillende jaren
bij de trappisten in de abdijen Lilbosch en Ulingsheide. Ondanks zijn goede wil was dat toch
te hoog gegrepen en keerde hij weer terug naar het gewone leven en werd hij weer
boerenknecht. Nadat de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid kasteel De Aerwinkel in
1958 hadden gekocht en er een rust- en bezinningshuis van hadden gemaakt kwam Willy bij
de zusters in dienst als knecht en tuinman, als koster en misdienaar. Ondanks deze ‘gelovige’
achtergrond en omgeving bleef hij nauw bij het Posterse gemeenschapsleven betrokken,
met name als lid van de schutterij en de carnavalsvereniging. Als lid van de Biemdsje
fungeerde hij jarenlang als hofnar, terwijl hij zich in 1980 zelfs prins van de Biemdsje mocht
noemen. Toen de zusters De Aerwinkel in 1990 verkochten betrok hij een woning aan de
Wiersweg om uiteindelijk zijn lange en welbestede leven te eindigen in de Amaliahof in
Swalmen waar hij de laatste maanden van zijn leven verbleef. Willy introduceerde de naam
Michon in de Roerstreek en hoewel hij geen vrouw of kinderen naliet zal zijn naam nog lang
in de Posterse gemeenschap blijven naklinken. Van oorsprong was Willy ‘eine echte Sjeng’,
een Maastrichtenaar in hart en nieren; daar was Willy geboren als zoon van Johannes
Lambertus Michon (1892-1948) uit zijn tweede huwelijk met Maria Elisabeth Stevens (1901-
1933); Michon was weduwnaar uit een eerder huwelijk met (Elisabeths zus) Maria Josephina
Stevens (1893-1922). De Michons wonen al generaties lang in Maastricht. Kleermaker Paul



Michon (1751-1808) geldt als hun stamvader en was gehuwd met de Waalse (uit Namen
afkomstige) Anne Frangoise Josephine Sturbin (1856-1829). Pauls vader Jean Michon (1710-
1763) was afkomstig uit het Franse Sedan; zijn eerste echtgenote (en eveneens uit Sedan
afkomstige) Marie Jacquemart (1718-1744) was hem vroegtijdig komen te ontvallen. Samen
met zijn tweede echtgenote Marie Lardet woonde hij in Maastricht, waar ook hun eerste
vier kinderen werden geboren. In 1751 verhuisde Jean met gezin naar Den Haag, waar nog
eens acht kinderen werden geboren. Ze waren van oorsprong blijkbaar van protestantse
huize want ze stonden zowel in Maastricht en in Den Haag bij de Waalse kerkgemeente
ingeschreven. Willy had één broer die in Schimmert woonde: Johan Michon (1923-2017) die
uit zijn huwelijk met Tina Speetjens (1922-2015) heel wat nakomelingen naliet. Lange tijd
heeft Willy niet eens geweten dat hij Gberhaupt nog een broer had. Er was hem altijd verteld
dat hij wees was en geen verdere familie meer had. Zijn moeder was inderdaad overleden
toen Willy vijf was. Zijn vader - die inmiddels hertrouwd was — overleed toen Willy twintig
was. wordt vervolgd
Personalia

Op (Odilia-)zondagmiddag 16 juli j.I. werd in de Mariakapel van St. Odiliénberg Ryanne
Bremmers gedoopt, zusje van de bijna 5 jaar oude Rayan, terwijl een week later, op
zondagmiddag 23 julij.l. in de St. Catharinakerk van Montfort Jailey Massy werd gedoopt,
zusje van de 4 jaar oude Rivano.

Op woensdagmorgen 19 juli j.I. namen we vanuit de Berger basiliek afscheid van Martin
Henri Louis (Martin) Smeets (1936-2023). Geboren op het kerkplein in St. Odiliénberg als
zoon van Herman Smeets (alias ‘de Boehs’) en Mathilda Louwarts (vandaar ook zijn bijnaam
‘de Witte vanne Boehs’) verhuisde hij na de oorlog met de andere gezinsleden naar het er
tegenover gelegen café ‘Smeets’ waar hij verder opgroeide. Na zijn middelbare schooltijd
ging hij als vrachtwagenchauffeur werken bij het transportbedrijf van zijn vader (die
daarnaast ook nog kastelein was). Toen zijn vader met pensioen ging, maakte Martin de
overstap naar de gemeentelijke buitendienst. Maar ook in het café van zijn ouders en later
van zijn zus Lia en haar man Thei hielp Martin vaak uit. Begin 1967 trouwde hij met Kitty
Wolters uit Posterholt; ze vestigden zich aan de Oranjelaan waar ook hun twee dochters
opgroeiden. Naast zijn werk was Martin ook actief in het Berger verenigingsleven, met name
bij de voetbalclub en de harmonie, terwijl hij in 1959 zelfs als prins carnaval over het
Berggeite-riek regeerde. Als er in het dorp evenementen werden georganiseerd konden ze
altijd op Martin rekenen. Toen hij zelf op zijn 60° met pensioen ging werd de tuin achter het
café zijn nieuwe werkterrein, waar hij ook kippen hield. Heel wat uurtje bracht hij samen
met buurtgenoten door op (leugen-)bank op de hoek van de Oranjelaan. Op zijn 75°
verjaardag werd hem een ballonvaart aangeboden en op zijn 80° een vliegreis naar Berlijn.
Inmiddels was hij ook nog bonusopa voor Francisco en Victor geworden, petekinderen van
dochter Nicole. Problemen met zijn hart waren er de oorzaak van dat hij drie jaar geleden in
Eindhoven een zware hartoperatie moest ondergaan. De ernstige ziekte die een jaar later bij
hem werd vastgesteld zou echter een groter impact op hem en zijn gezin hebben. Het werd
de aanleiding om het huis aan de Oranjelaan te verruilen voor een aanleunwoning bij WZC
Bergh; dat was in het voorjaar van 2022. Een half jaar later was hij uitbehandeld en begon hij
zich samen met zijn dierbaren op het einde voor te bereiden; dat begon in zicht te komen
toen hij begin vorige maand in hospice De Ark werd opgenomen waar op woensdagmorgen
12 julij.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis volgde in Echt de crematie.



Op dinsdagmorgen 25 juli j.l. jhielden we in de St. Martinuskerk van Vlodrop de
uitvaartdienst voor Helena Maria (Leny) Geerlings-Meijers (1931-2023). Geboren en
getogen in Posterholt. Vanaf haar jonge jaren was Leny ook als naaister actief; dat had ze
geleerd in Roermond, waar ze een opleiding tot coupeuse volgde. Voor bijna heel de familie
maakte ze doopkleedjes en communiejurkjes, ja zelfs de trouwjurk die ze in het najaar van
1959 droeg toen ze met Frits Geerlings (1930-2015) uit Vlodrop trouwde. Leny en Frits
kregen drie kinderen waarvan zoon Peter nog geen maand oud werd. Maar ook zijn
tweelingbroer Herman zou veel met zijn gezondheid sukkelen; hij kwam bijna vijf jaar
geleden vroegtijdig te overlijden, 57 jaar oud. Terwijl haar man Frits bij de gemeente
werkzaam was, bestierde Leny thuis het huishouden. Toen de kinderen al wat groter waren
ging ze echter werken in café-zaal Roerzicht. Ook vroeger - toen ze nog niet getrouwd was -
was ze op bruiloften en partijen actief om er voor het eten te zorgen. Toen dochter Aggy
dertig jaar geleden trouwde verzorgde ze voor het laatst het buffet. Niet lang daarna
kwamen de kleinkinderen, waar ze niet alleen heel trots op was maar op wie ze ook graag
paste als Aggy moest werken. Leny en Frits hielden van gezelligheid; elk jubileum werd
aangegrepen om er een mooi en groot feest van te maken. Gezondheidsproblemen waren er
de oorzaak van dat Frits in de zomer van 2015 in het ziekenhuis belandde en van daar in het
zorgcentrum in St. Odiliénberg, waar een einde aan zijn leven kwam. Drie jaar later kwam
zoon Herman die zo lang bij haar had ingewoond te overlijden. Ondanks alle liefde en zorg
van Aggie en Chris, van Maryn en Manya viel het gemis haar zwaar. De laatste jaren begon
ze steeds meer last te krijgen van de kwaaltjes die nu eenmaal bij de oude dag horen. Nadat
ze ten gevolge van een CVA in het ziekenhuis was beland vond ze een half jaar geleden een
plek in WZC Bergh waar ze op dinsdagavond 18 juli j.I. kwam te overlijden. Na de uitvaartmis
volgde in Roermond de crematie.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliénberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliénberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliénberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.rmom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 — 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl
Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliénberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl
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