
ROERKERKNIEUWS  - tijd door het jaar 
  editie 167 (14 augustus 2023) – www.roerkerken.nl   

 
inleiding (clustering) 
Zoals we in Roerkerknieuws 110 al schreven is er sinds 1 maart 2022 een (overkoepelend) 
clusterkerkbestuur voor de zes parochie van de Roerstreek actief en is de federatievorming 
een stap dichterbij gekomen. Daar was een moeizaam proces aan vooraf gegaan. Maar ook 
daarna ging het moeizaam in die zin dat het door omstandigheden nog een hele poos 
duurde dat het nieuwe bestuur door de Roermondse deken officieel kon worden 
geïnstalleerd en beëdigd (23 november j.l.) maar ook dat het niet lukte voor de 
‘vervaldatum’ van 1 maart j.l. een rooster van aftreden vast te stellen. Dat had weer te 
maken met het feit dat veel van onze kerkbestuursleden rond de 75 zijn, de leeftijd waarop 
men niet meer voor (her-)benoeming in aanmerking komt. Het gevolg daarvan was dat het 
nieuwe (overkoepelende) bestuur sinds 1 maart j.l. geen mandaat meer had. Na het nodige 
overleg (ook en vooral met het bisdom) werd er op 5 juli j.l. dan toch een rooster van 
aftreden vastgesteld, waarin we het gevaar dat we binnen de kortste keren nog maar met 
een half bestuur aan tafel zitten hebben proberen te tackelen. Uiteindelijk heeft het bisdom 
met onze overgangsbepalingen rekening gehouden en zijn alle bestuursleden eind vorige 
maand (waar nodig met dispensatie in de leeftijd) weer per 1 maart j.l. herbenoemd, en wel 
tot 1 juni 2024. Dan is het eerste bestuurslid aftredend en niet meer (her-) benoembaar. Op 
1 juni 2025 zijn nog eens vier kerkbestuursleden aftredend en niet meer (her-)benoembaar. 
Over twee jaar hebben we dus nog maar een half kerkbestuur over. En dat terwijl er nog 
heel wat geregeld moet worden voordat de door het bisdom geürgeerde federatievorming 
die eigenlijk volgend jaar een feit zou moeten zijn, daadwerkelijk gevormd is, d.w.z. dat er 
dan sprake zou moeten zijn van een gezamenlijke exploitatie (met nu al meer dan een half 
ton per jaar tekort; zie Roerkerknieuws 153). Op weg daar naar toe zijn er gelukkig wel al de 
nodige stappen gezet en is er inmiddels een ‘geconsolideerde jaarrekening’ (van de 
gezamenlijke parochies) over het vorig boekjaar 2022 voorhanden. Vanwege het ontbreken 
van het benodigde kerkbestuursmandaat hebben we die echter nog niet officieel vast 
kunnen stellen, laat staan (op tijd) bij het bisdom kunnen indienen. Er is nu dus weer een 
hobbel genomen, maar daarmee zijn we er nog (lang) niet. Meer dan ooit wordt duidelijk dat 
de problemen waarvoor we ons als parochies gesteld weten steeds minder met (een tekort 
aan) financiën te maken hebben en steeds meer met (een gebrek aan) man- en vrouwkracht. 
 
gezondheidssituatie bisschop Smeets (update) 
Ten vervolge op de berichtgeving in Roerkerknieuws 163 bereikte ons onlangs het bericht 
dat paus Franciscus op donderdag 10 augustus j.l. het door Mgr. Harrie Smeets ingediende 
ontslag als bisschop van Roermond heeft aanvaard. Onze bisschop is ten ene male te ziek om 
het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen. Onlangs maakte hij al bekend dat 
de zetel van Roermond ‘verhinderd’ is en dat hij een interim-bestuurder had aangewezen. In 
overleg met de pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, heeft de 
bisschop besloten zijn ontslag aan te bieden.  Dit betekent dat de bisschopszetel van 
Roermond met ingang van 10 augustus j.l. vacant is. Diezelfde middag koos het kathedraal 
kapittel – het belangrijkste adviesorgaan van een residerende bisschop – vicaris-generaal 
Mgr. René Maessen (1945) tot diocesaan administrator. Deze zal het bisdom besturen totdat 
er door de paus een nieuwe bisschop wordt benoemd. Mgr. Smeets draagt nu de titel oud-
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bisschop van Roermond. Hij werd op 10 oktober 2018 tot bisschop benoemd en op 8 
december van dat jaar in de kathedraal in Roermond gewijd. In de zomer van 2021 werd bij 
Mgr. Smeets een hersentumor ontdekt. Begin dit jaar werd duidelijk dat verdere 
behandeling niet meer mogelijk is. Nu de zetel van Roermond vacant is, wordt de procedure 
tot het kiezen van een opvolger in gang gezet. De kapittelleden (kanunniken) zullen zich de 
komende tijd buigen over het opstellen van een zogeheten ‘terna’: een lijst met drie namen 
van mogelijke bisschopskandidaten. Deze lijst wordt met de bisschoppenconferentie en de 
nuntius gedeeld, die eventueel ook andere kandidaten eraan kunnen toevoegen. Na een 
informatieve fase is het aan de paus om een nieuwe diocesane bisschop van Roermond te 
kiezen en te benoemen. De ‘vacatio sedis’ (vacante zetel) heeft bepaalde gevolgen. De 
vicarissen verliezen hun ambt, maar zij kunnen door de diocesaan administrator gedelegeerd 
worden voor bepaalde taken. De diocesaan administrator en de gedelegeerden mogen geen 
besluiten nemen die het gewone beheer en bestuur overstijgen of die het bisdom of de 
toekomstige bisschop nadeel kunnen berokkenen. Dat geldt ook voor het kapittel, de 
econoom, de Raad voor Economische Aangelegenheden en de bisdommedewerkers. De 
Priesterraad en de Diocesane Pastorale Raad houden op te bestaan.  
 
Maria Koningin (22 augustus) 
Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook 
Maria bij haar aankomst in de hemel (‘Maria ten Hemelopneming’) door de Vader en de 
Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond. Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over 
Maria als koningin van de hemel, wordt daarover al sinds de middeleeuwen gezongen en 
gebeden in kerkelijke hymnen en litanieën, zowel in de oosterse als in de westerse kerk. 
Bekend is de Latijnse hymne ‘Salve Regina’ (= ‘gegroet koningin’). De Litanie van Maria kent 
de aanroeping: “Koningin van de hemel, bid voor ons.” Het vormt het vijfde geheim van de 
zogeheten Vijf Glorievolle Geheimen die bij de rozenkrans overwogen kunnen worden. Ook 
in de kerkelijke kunst is dit gegeven vaak afgebeeld. Denk bv. aan het 12e eeuwse mozaïeken 
in de apsis van de Santa Maria in Trastevere of van de Santa Maria Maggiore, beide te Rome. 
Of aan de gebeeldhouwde Mariaportalen van de Franse kathedralen; vaak wordt de top 
ervan gevormd door een tafereel van Maria’s kroning: zo bijvoorbeeld in Reims of Senlis. 
Prachtig is de wandschildering van Fra Angelico in het San-Marcoklooster te Florence. Of we 
denken aan plafondschilderingen in Zuid-Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse barokkerken. In 
1870 kregen de Spaanstalige bisdommen over de hele wereld toestemming om dit feest te 
vieren op 31 mei, ter afsluiting van de aan Maria toegewijde meimaand. Eind 1954, het 
eeuwfeest van de afkondiging van het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, breidde 
paus Pius XII († 1958) het feest uit tot over heel de kerk. Sinds de liturgieherziening van het 
Tweede Vaticaans Concilie (1969) staat het feest op 22 augustus, de octaafdag van 15 
augustus, waarop de kerk vanouds viert dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is 
opgenomen. Zo komt de samenhang tussen beide feesten beter tot zijn recht (heiligen-
3s.nl). 
 
Waalse familienamen in de Roerstreek (IX) – Bastin 
Door zijn huwelijk met een Bergs meisje, Christine Hilkens (1908-1968), dochter van het 
echtpaar Hilkens-Schmitz, raakte ook een Bastin in de Roerstreek verzeild: François Bastin 
(1907-1978). Beiden vond ook hun laatste rustplaats op het kerkhof op de kerkberg. François 
kwam oorspronkelijk uit Gulpen, waar hij geboren was als zoon van Hubert Pieter Bastin 
(1872-1930) en Maria Victoria van Eys (1866-1952) die in 1900 in Oud-Valkenburg getrouwd 



waren. Terwijl François vader oorspronkelijk uit Wijlre kwam, kwam zijn opa uit het 
Belgische Richelle, uit de regio Luik dus, dezelfde regio als waar de Bustins en Cabollets 
vandaan komen, maar dan aan deze zijde van de Maas.  Ook in Herkenbosch woonden 
trouwens mensen met deze naam: Gerda Bastin (1929-2001), geboren in Hilversum en 
gehuwd met Jos van Daal (1929-2003) en Pierre Bastin (1943-1994), geboren in Bocholtz en 
gehuwd met Kitty Tummers. We hebben echter nog niet kunnen ontdekken waar deze 
Herkenbosscher Bastins hun ‘roots’ hebben.    wordt vervolgd 
 
personalia 
Op de vooravond van zijn crematie op 5 augustus j.l. werd in de St. Catharinakerk van 
Montfort een avondwake gehouden voor Joseph Christiaan Anton (Jo) Roemen (1939-
2023), gehuwd met Sophie Beckers. Geboren en getogen in Montfort en ook op 1 augustus 
j.l. overleden in Montfort. “Mofert waas zien heimendj, Eerselen zien paradies, de wei zien 
domein, de kieët zien daagverblief, de hunj en paerd waore höm alles waerd, mèr zien 
kostbaarste bezit woor zien vrouw enne kinjer”. Zo vat zijn gedachtenisprentje zijn leven 
samen, “ein laeve vol laeve”. Veertig jaar lang was zijn leven verbonden met de Romona’s, 
het amusementsorkest dat hij als accordeonist van 1954 tot 1992 samen met zijn broer 
Martin (1943-2016) als drummer vormde. Het duo trad door heel Limburg op en nam drie 
platen op. Op de EP’s staan nummers in het Nederlands, het Duits maar ook in het 
Montforts dialect. Het nummer ‘Mien Aajers Hoes’ uit 1979 was hun grootste hit. 
Piratenzenders door de hele provincie draaiden het nummer veelvuldig. Zoon Ron, bekend 
van het LVK-winnende duo La Bamba, nam de evergreen in 2021 nog een keer opnieuw op 
als duet met zijn vader. Het L1 TV-programma stond dat jaar ook aan de deur van Jo 
Roemen. Dat leverde twee muzikale afleveringen van het programma op. Zie 
https://l1.nl/ongerwaeg-op-bezoek-bij-de-romonas-in-montfort-168202/. De crematie vond 
in stilte plaats in Echt. 
 
Op dinsdagmorgen 8 augustus j.l. hielden we in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de 
uitvaartdienst voor Johannes Godefridus Hubertina (Jo) Classen (1950-2023). Geboren en 
getogen in Melick ging hij al op jonge leeftijd werken, eerst op de Engelse basis in Elmpt, 
daarna naar Flexion in Roermond en vervolgens naar Konings BV in Swalmen, waar hij maar 
liefst 40 jaar in dienst zou zijn. Maar zijn leven begon pas echt toen hij op zijn 65e met 
pensioen ging en hij kon gaan tuinieren, zijn grootste hobby. Wat met één tuin begon einde 
met een veelvoud daarvan. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was hij in de weer met 
het onderhouden van tuinen; en als hij dan ’s avonds thuis kwam kon hij daar uren over 
vertellen. Want dat was zijn tweede hobby: vertellen; zat hij eenmaal op de praatstoel dan 
kreeg je er geen woord meer tussen. Na een verkering van vijf jaar trouwde hij de zomer van 
1972 met de uit Herkenbosch afkomstige Idi Eikelenberg en bouwden ze aldaar aan de 
Daelenbroekweg een eigen huis waar ook hun beide kinderen opgroeiden. Zijn derde hobby 
was wandelen: meer dan 40 jaar lang maakte hij samen met zijn zwager iedere zondag een 
fikse wandeling. Meer dan eens liep hij de vierdaagse, de Kennedymars en de Nacht van 
Gulpen. Ook al was hij druk doende met zijn werk en zijn hobby’s, zijn gezin stond bij hem 
altijd bovenaan, vooral zijn kleinkinderen Bieke en Doeke en niet te vergeten zijn hondje 
Biedoe.  Van de gezamenlijke vakantie genoten ze met zijn allen, maar Jo nog het meest. Zijn 
leven veranderde vorige jaar plotsklaps toen hij op 25 juni tijdens tuinwerkzaam-heden 
ongelukkig te val kwam. Er volgde een zware bekkenoperatie, waarna hij problemen met zijn 
heup kreeg. Na een ‘second opinion’ in Leuven, waar men niet alleen de oorzaak van 
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klachten vond, voorzag men hem niet alleen van een nieuwe heup maar verloste men hem 
ook van zijn maandenlange pijn. Niet lang na de eerste euforie diende zich alweer een 
volgende tegenslag aan toen hij longkanker in een vergevorderd stadium bleek te hebben. 
Toch liet hij ook nu weer de moed niet zakken en begon hij aan de behandeling. De eerste 
kuur was nog niet achter de rug toen een volgende tegenslag hem trof, een zwaar 
herseninfarct dat hem op maandagmiddag 31 juli j.l. trof  en dat hem op woensdagmorgen 2 
augustus j.l. fataal werd. Na de uitvaartmis volgde in Baexem in stilte de crematie. 
 
Op vrijdagmorgen 11 augustus j.l. vond in Vlodrop de uitvaartdienst plaats voor Gerardus 
Petrus (Piet) Fabus (1947-2023). Geboren en getogen in Vlodrop zou hij er ook tot drie jaar 
geleden zijn ouderlijk huis aan de Boomgaardstraat blijven bewonen. Met gezondheids-
problemen had eigenlijk al vanaf zijn tienerjaren te kampen. Dat was ook de reden dat hij 
niet verder leerde, hoewel hij daartoe wel de aanleg had. Hij ging als metselaar aan de slag, 
maar maakte later de overstap naar de Heidemij. Helaas werd hij al op jonge leeftijd 
arbeidsongeschikt en afgekeurd. Was aanvankelijk motorcross en motorrijden zijn grote 
passie, later kwam daar de hondensport voor in plaats. Via die sport kwam hij veertig jaar 
geleden in contact met Maartje met wie hij sindsdien een vriendschappelijke relatie 
onderhield. Thuis was hij vaak in zijn tuin te vinden, waar hij ook dieren hield en konijnen 
fokte. Sinds hem in 2010 een eerste hersenbloeding trof werd hij steeds afhankelijker en 
uiteindelijk was dat drie jaar geleden ook de reden om naar de Bosscherhof in Herkenbosch 
te verhuizen, vlak voor het uitbreken van de Coronacrisis. Dankzij beeldbellen bleef hij 
echter in contact met zijn medemensen, iets wat hem zowel daarvoor als daarna ook altijd 
aan het hart lag. Vakanties waren niet echt aan hem niet besteed; als hij zijn natje en 
droogje maar had. Ook vanuit de Bosscherhof maakte hij graag en vaak met zijn scootmobiel 
een ommetje. Hij zal dan ook in Vlodrop en omgeving gemist worden, sinds op zondag 6 
augustus j.l. toch nog onverwacht een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartdienst 
volgde in Roermond de crematie. 
 
Op zondagmiddag 13 augustus j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick Ingrid van Rijn 
gedoopt en diezelfde middag in de Mariakapel van St. Odiliënberg Loek Janssen, broertje 
van Sef die een kleine anderhalf jaar geleden al werd gedoopt (Roerkerknieuws 104); hun 
ouders stapten een klein jaar geleden in het kerkelijk huwelijksbootje (Roerkerknieuws 123). 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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