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inleiding 
Begin deze maand werd in de kerk van Herkenbosch voor de zoveelste keer gekeken naar de 
regen- en rioolwaterafvoer aan de kerkpleinzijde die vooral bij sterke regenval stagneerde. 
Op maandag 9 oktober j.l. werd er weer eens aan gewerkt;  zoals het er nu naar uitziet is de 
verstopping ten gevolge ingroeiende boomwortels (eindelijk) verholpen. Zaterdag 7 oktober 
j.l. (nota bene op de dag van de sabbat) werd Israël opgeschrikt door een ongekende golf 
van geweld. Wat een dag van vreugde had moeten worden (‘Simchat Tora’), werd een dag 
van terreur. De Nederlandse bisschoppen laten de Joodse gemeenschap in ons land weten 
geschokt te zijn door deze gebeurtenissen. “Hierbij willen wij u als Joodse gemeenschap in 
Nederland een woord van bemoediging sturen, in het besef dat u in het bijzonder door dit 
alles zeer geraakt wordt. Zoals Paus Franciscus, zijn ook wij met u in gebed verbonden en 
bidden voor allen die slachtoffer zijn van terreur en angst”, schrijven de bisschoppen aan de 
Joodse gemeenschap. “Moge God duurzame vrede schenken aan allen”. 
 
oktobermaand - missiemaand 
Dit jaar staat de missiemaand in het teken van Libanon. Libanon was voor christenen in het 
Nabije-Oosten lange tijd een veilige haven. Het enige land, waar ze geen minderheid vormen 
en waar geen staatsgodsdienst is. Maar de laatste jaren is het ‘land van de ceders’ in een 
ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde 
verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De 
staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land, onder 
wie veel christenen. Inmiddels is naar schatting nog slechts een derde deel van de bevolking 
christelijk. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die 
de emmer deed overlopen. Omdat de staat niets doet, proberen kerkelijke en religieuze 
gemeenschappen er te zijn voor de mensen. De christenen in Libanon hebben een hart dat 
brandt van naastenliefde en van de overtuiging en missie daar te zijn waar de mensen in 
moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn. Een 
tweetal projecten staan deze maand centraal: (1) pastoraal werk in Beiroet; en (2) hulp aan 
Syrische vluchtelingen in Libanon.  Het ene project ondersteunt het initiatief ‘Drama’s en 
Wonderen’ van pastoor Richard Abi Saleh van de parochie St. Maron in Beiroet om iets te 
betekenen voor de vele mensen in de wijk die ten gevolge van de explosie  van drie jaar 
geleden ontredderd zijn geraakt. Het tweede betreft dat van de Zusters van de Goede 
Herder die in de opvangkampen iets willen betekenen voor de Syrische vluchtelingen-
kinderen (‘Huis van Licht en Hoop’). Steun deze projecten middels een donatie aan Missio 
Wereldmissiemaand ‘s-Hertogenbosch, rek.nr. NL 65 INGB 0000 0015 66. Ook het eveneens 
in Den Bosch gevestigde ‘Kerk in Nood’ ondersteunt projecten in het Midden-Oosten. Rek.nr. 
NL 27 ABNA 0503 0402 31. Op verzoek van paus Franciscus is het missiebureau Roermond 
inmiddels ook een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko (8 
september j.l.) en de overstroming in Libië (10 september j.l.) gestart. Inmiddels zijn 
recentelijk ook in Afghanistan vele mensen door een aardbeving getroffen (7 oktober j.l.). 
Bijdragen voor de slachtoffers van de aardbeving zijn welkom op rekeningnummer NL 11 
RABO 0144 1014 08 ten name van het Missiebureau Roermond onder vermelding van 
‘Noodhulp slachtoffers natuurrampen’. 
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Waalse familienamen in de Roerstreek (XIV) – Lalesse 
Het was Herman Lalesse (1835-1915) die de familienaam Lalesse naar de Roerstreek bracht, 
toen hij zich met zijn gezin vanuit St. Pieter (Maastricht) in Posterholt vestigde. Zijn zus 
Maria Antoinetta was vlak daarvoor (begin 1884) al in Posterholt getrouwd met de 
oorspronkelijk uit Karken (D) afkomstige Lambert Peter Peters (1853-19??). Bijna twee jaar 
later (eind 1885) kwam ook haar moeder in Posterholt te overlijden: Maria Christina 
Raadschelders (1810-1885), telg uit een Maasschippersfamilie uit Grevenbicht en weduwe 
van Pierre Lalesse (1800-1880). Zij waren in 1835 getrouwd in Gennep, waar Maria Christina 
ook geboren was; medio 1857 vestigden ze zich vanuit Baarlo in Tegelen (Steyl); Pierre stond 
toen te boek als ambtenaar. Toen hun zoon Herman zich in Posterholt vestigde was hij 
weduwnaar van Elisabeth Servaes (1834-1873) met wie hij in 1865 getrouwd was en uit welk 
huwelijk vier kinderen bekend zijn: Maria Louisa (1865-1943), Petrus Johannes Hubertus 
(1868-1889), Leo Gabriel Hubertus (1870-1928) en Ignatius Johannes Hubertus (1873-1873), 
allemaal geboren op St. Pieter (Maastricht). Na de vroegtijdige dood van zijn vrouw zou 
Herman hertrouwd zijn met Christina Haanen. Herman zelf kwam begin 1915 in Posterholt 
te overlijden, 79 jaar oud. Zoon Leo Lalesse (1870-1928), die als bakker te boek staat, zou uit 
een huwelijk (1901) met de Venlose Maria Anna Kesseler (1875-1947) voor een nageslacht in 
Posterholt en omgeving zorgen. Hermans jongere broer Arnold Lalesse (1837-1883), die net 
als zijn vader ook als (rijks-)ambtenaar te boek staat, zou in en door zijn huwelijk (1868) met 
de uit Arnhem afkomstige Maria Theresia Eventius (1840-1916) in Gelderland (Achterhoek) 
voor een nageslacht zorgen. Hermans en Arnolds vader Pierre Lalesse (180-1880) kwam 
oorspronkelijk uit Maaseik, zijn eigenlijke ‘roots’ liggen echter in Thorn. De eerste Lalesse 
(Lales) die we daar tegenkomen is Mathieu  Lalesse (Lales) uit Thorn (?) die op 25 oktober 
1733 (daar?) trouwde met de oorspronkelijk uit Maaseik afkomstige Barbara Daemen 
(Doemen), uit welk huwelijk in Thorn zeven kinderen werden gedoopt. Na haar vroegtijdige 
dood eind 1758 hertrouwde Mathieu met Catharina Beckers. Mathieu zelf kwam begin 1782 
in Thorn te overlijden, zijn weduwe in de zomer van 1811 (71 jaar oud). Helaas hebben we 
nog niet kunnen achterhalen waar zijn ‘roots’ nu eigenlijk liggen. Zijn naam verraadt in ieder 
geval een Franstalige (Waalse) achtergrond …    wordt vervolgd 
 
Personalia 
Op zaterdagmorgen 7 oktober j.l. (feestdag van O.L. Vrouw van de Rozenkrans) legde Zr. 
Talitha van priorij Thabor in St. Odiliënberg haar tijdelijke geloften (eerste professie) af in de 
kanonikale Orde van het H. Graf. Diezelfde zaterdagmiddag vond in de Berger basiliek de 
uitvaartdienst plaats voor Elisabeth Anna Catharina (Lies) Rutten-Smeets (1926-2023). 
Geboren en getogen in St. Odiliënberg, in een gezin één broer en drie zussen (waarvan er 
een kort na de geboorte overleed) was de oorlog er mede de oorzaak van dat ze ondanks 
goede rapportcijfers niet verder kon leren. Haar man Jan Rutten (1927-2017) die 
oorspronkelijk uit Linne kwam, leerde ze kennen op de kermis in Maasbracht. Na een 
verkering van negen jaar trouwden ze in het najaar van 1956 en betrokken ze hun eigen huis 
aan het Kerkplein in St. Odiliënberg waar ook hun beide kinderen Roel en Mirjam 
opgroeiden. Terwijl Jan bij de belastingdienst de kost verdiende zorgde Lies voor het 
huishouden en voor de opvoeding van de kinderen. Dat deed ze met passie, precisie en volle 
overgave. Iedere week opnieuw had ze haar vaste programma. Ook hielp ze vaker rond de 
hoge feestdagen samen met andere familieleden mee in de bakkerij van haar broer Ton 
Smeets (1932-2016) en zijn vrouw Mia Coenen (1933-2023).  Lies was dan vooral bezig in de 
keuken, haar man Jan bezorgde de broden en de vlaaien. Dat waren drukke, maar mooie 



tijden; op die dagen was de bakkerij een echt familiebedrijf.  Vakanties waren niet echt aan 
haar besteed; een paar maal zijn ze met de caravan van broer Ton naar Bad Breisig geweest. 
Toen haar man Jan in 2017, ruim twee maanden na zijn 90e verjaardag, kwam te overlijden, 
was haar eigen fysieke gezondheid de reden om naar het RCG (‘Roomsch Catholijck Gods-
huis’) oftewel ‘De Pollart’ in Roermond te verhuizen. Zijzelf had al vaker aangegeven te 
willen verhuizen, maar haar man Jan had dat altijd tegengehouden. ‘De Pollart’ werd al gauw 
haar nieuwe thuis. Zeker in de eerste jaren had ze niet zoveel hulp nodig en deed ze nog veel 
zelf. Vele virussen en griepjes wist ze daar te overwinnen. Ook de coronaperiode, waarin ze 
zestien weken van de buitenwereld zat afgesloten.  De laatste weken begon ze toch echt 
achteruit te gaan. Tot het laatst toe probeerde ze echter de regie zelf in handen te houden. 
Gesterkt door het sacrament der zieken maakte ze op 30 september j.l. in het bijzijn van 
haar kinderen de overgang van het aardse naar het hemelse. Na de uitvaartdienst volgde de 
begrafenis bij haar man op het kerkhof bij de basiliek. 
 
Op dinsdagmiddag 10 oktober j.l. (feestdag van O.L. Vrouw Sterre der Zee) werd in de 
Mariakapel van St. Odiliënberg Emma Budding uit Melick gedoopt, de 30e doopdag van haar 
moeder. Op zondagmiddag 15 oktober j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort Siebe 
Siemensma uit Maasbracht gedoopt, broertje van de inmiddels 8-jarige Djana en de 7-jarige 
Diede die indertijd al in Montfort gedoopt werden. 
 
Op donderdagmorgen 12 oktober j.l. hielden we in de Berger basiliek de uitvaartdienst voor 
Francisca Jacqueline Gerada (Zus) Cuijpers-Eijssen (1933-2023). Geboren en getogen in de 
Linnerweerd (Ravenburg) genoot ze na de oorlog in het Belgische Kinrooi een (interne) 
middelbare schoolopleiding, waar ze een bijzondere voorliefde voor gedichtjes en versjes 
aan overhield. Ze leerde Wiel Cuijpers (1934-2014) uit Lerop kennen met wie ze in het 
voorjaar van 1961 trouwde. Ze namen Wiels ouderlijke boerderij in Lerop over, waar ook 
hun drie dochters werden geboren en zouden opgroeien. Het was hard werken, maar er was 
ook tijd voor gezelligheid. Samen met haar zus Ria versterkte ze de gelederen van 
dameskoor. Een keer per jaar gingen ze met het hele gezin op vakantie in West-Kapelle. 
Graag ging Zus samen met haar dochters naar de stad om te shoppen. Nadat de kinderen 
waren uitgevlogen om zelf een gezin te stichten vonden Zus en Wiel het prachtig als de 
kleinkinderen op bezoek kwamen om mee te helpen op en rond de boerderij. Toen ze het 
vee van de hand hadden gedaan, kwam er meer tijd en gelegenheid voor het maken van 
uitstapjes in de buurt en het ondernemen van buitenlandse reizen. Ruim tien jaar geleden 
verruilden ze de boerderij voor het voorhuis van de St. Maartenshof wat verderop in Lerop, 
die inmiddels door een van haar dochters bewoond werd. Daar kwam Wiel in het najaar van 
2014 te overlijden. Toch wist Zus zich de jaren erop nog redelijk te redden. Ten gevolge van 
een ongelukkige val eind augustus belandde ze echter in het ziekenhuis, om vier weken later 
naar zorghuis Maartenshof (!) in Linne te verhuizen. Daar kwam er op donderdag 5 oktober 
toch nog onverwacht snel een einde aan haar leven. Na de uitvaartmis vond ze haar laatste 
rustplaats bij haar man op Bergerbos. 
 
Op zaterdagmorgen 14 oktober j.l. deden we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt 
Henricus Hubertus (Harrie van Baeres) Hermanns (1933-2023) uitgeleide. Geboren en 
getogen in Posterholt (Donk), als derde van de in totaal 18 kinderen van Thei van Donks Lin 
en Tiel van Sjeng van Baeres Maan, leerde hij al op jonge leeftijd mee aanpakken op de 
ouderlijke boerderij. Ook ging hij al vroeg aan de slag als magazijnmedewerker bij de COOP 



in Roermond. Daar was hij al bijna 40 jaar werkzaam toen het magazijn opgeheven werd en 
hij via de Westrom tewerkgesteld werd als schoonmaker en onderhoudsman bij sporthal De 
Wieë in Posterholt. Maar ook na zijn pensioen kon hij niet stilzitten. Sindsdien was hij nog 
vaker in zijn moestuin te vinden, terwijl ook anderen niet gauw tevergeefs een beroep op 
hem deden als ze zijn hulp nodig hadden. Zo bouwde hij mee aan nieuwe schietbanen van 
handboogvereniging ‘Ontspanning Na Arbeid’ (ONA) achter clublokaal café ‘de Klomp’ in 
Posterholt, de vereniging waar hij sinds 1963 actief lid van was. Daarnaast was hij ook nog 
jarenlang voorzitter van deze vereniging. Naast handboogschieten mocht hij ook graag 
samen met anderen kegelen en kaarten. Jarenlang was hij penningmeester van de café-
spaarkas. Ook was hij vaak langs de lijn bij de plaatselijke voetbalclub PSV ’35 te vinden. In 
zijn jonge jaren ging hij graag met zijn (kaart-)vrienden op vakantie. Later werden er 
regelmatig familie-uitstapjes gemaakt, waar hij graag aan deelnam en geweldig van kon 
genieten. Ook is hij een paar keer mee op familiebezoek in Nieuw Zeeland geweest, reizen 
die een grote indruk op hem maakten. In 1995 kocht hij de ouderlijke boerderij die hij bijna 
tot het laatste toe is blijven bewonen en waar hij ook voor zijn oude moeder zorgde die in de 
zomer van 1998 overleed, 91 jaar oud. In 2005 werd hij door een herseninfarct getroffen. Na 
een lange periode van revalidatie kon hij zich toch weer redelijk helpen en kon dankzij 
wekelijkse therapie opname in een verpleegkliniek of zorgcentrum worden afgewend. De 
dagopvang beschouwde hij als een wekelijks uitje; daar kon hij zich urenlang bezig houden 
met zijn nieuwe hobby: het vlechten van rieten mandjes. De laatste maanden begon zijn 
gezondheid na te laten en raakte hij steeds meer op hulp en zorg van anderen aangewezen. 
Dat was enkele weken geleden de reden voor zijn opname in ‘De Postaert’. Daar kwam er op 
woensdag 4 oktober toch nog onverwacht snel een einde aan zijn leven. Na de uitvaartmis 
volgde in stilte de crematie in Roermond. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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