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Vormsel – hernieuwing van de doopbeloften 
Op vrijdagavond 24 november a.s. zullen in de St. Matthiaskerk van Posterholt 41 kinderen 
uit ons parochiecluster (zes parochies) uit handen van vicaris-generaal (sinds het terug-
treden van onze bisschop afgelopen zomer: algemeen-gedelegeerde) H. Quaedvlieg het 
sacrament van het Vormsel ontvangen. Dat gebeurt na de ‘hernieuwing van de doop-
beloften’, een ritueel dat vroeger ook wel Plechtige Communie werd genoemd en toen dus 
los van de Vormseltoediening stond. Sinds de liturgievernieuwing als uitvloeisel van het 2e 
Vaticaanse Concilie maakt de hernieuwing van de doopbeloften echter (evenals de viering 
van de Eucharistie) integraal deel uit van de Vormselviering. Het sacrament van het Vormsel 
voltooit immers onze opname in de Kerk. De eerste stap daartoe werd gezet bij het Doopsel, 
terwijl de toelating tot de Eerste H. Communie de eerstvolgende stap was. Let wel: de 
toelating tot het ontvangen van de H. Eucharistie, niet zozeer de viering van de Eerste H. 
Communie. Want het is niet de bedoeling dat het bij die eerste keer blijft. In de praktijk is de 
viering van het Vormsel pas de eerstvolgende aanleiding om de H. Communie weer eens te 
ontvangen, de tweede H. Communie zogezegd. Dat is typisch eigen voor deze tijd: er moet 
blijkbaar nog eens een aanleiding zijn om naar de kerk te komen, willen we nog eens de H. 
Communie ontvangen. En dat terwijl de H. Eucharistie toch vooral zoiets wil zijn als de rode 
draad die de goede en minder goede dagen van ons leven met elkaar verbindt, dat we ons in 
lief en leed met God en elkaar verbonden weten, ons in lief en leed door God en elkaar 
gedragen weten. Want dat is toch waar het woordje ‘communie’ voor staat: voor verbinding, 
voor de verbondenheid die ons maakt tot wat wij in de H. Communie ontvangen: tot het 
Lichaam van Christus, de Kerk. Christen zijn we immers nooit in ons eentje, maar altijd in 
verbondenheid met onze medechristenen, als kinderen van dezelfde hemelse Vader, als 
broeders en zusters behorend tot deze familie. 
De Vormselviering legt niet alleen de band met de Eucharistie, maar in en door de 
hernieuwing van de doopbeloften ook met het eerste initiatiesacrament: het Doopsel. 
Gelukkig zijn er echter meer momenten waarop wij onze doopbeloften hernieuwen, zoals bij 
het doopsel van onze kinderen en peetkinderen; een bijzonder plechtig moment voor de 
hernieuwing van de doopbeloften is echter altijd de jaarlijkse Paaswake. Voordat wij met het 
(pas gezegende) doopwater worden besprenkeld worden wij uitgenodigd onze doopbeloften 
te hernieuwen. De formulering daarvan voert terug op de eeuwenoude toelatingsformule 
die bij het (volwassenen-)doopsel werd gehanteerd. Zo luidden al in de achtste eeuw de 
oud-Saskische doopbeloften: 
Forsachistu diobolae? Ec forsacho (verzaakt gij aan de duivel? – ik verzaak) 
end allum diobolgeldae? Ec forsacho (en aan alle duivelse offers? Ik verzaak) 
end allum dioboles wercum? Ec forsacho (en aan alle duivelse werken? – ik verzaak) 
Gelobistu in Got alamehtigan Fadaer? Ec gelobo (gelooft Gij in God de almachtige Vader – ik 
geloof) 
gelobistu in Crist Godes suno? Ec gelobo (gelooft gij in de Christus, Gods zoon – ik geloof) 
gelobistu in halogan Gast? Ec gelobo (gelooft gij in de heilige geest? Ik geloof). 
Wat dat betreft staan wij in een lange traditie, waarin de afzwering van het kwaad natuurlijk 
het meest tot de verbeelding spreekt, al was het maar omdat de moderne mens steeds 
minder in de duivel gelooft, laat staan in zijn offers en werken. In de Catechismus van de 
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Katholieke Kerk (1993) lezen we dat het bij de duivel (ook wel satan genaamd) gaat om “een 
verleidelijke, aan God tegengestelde stem” (vgl. Gen.3,1-5), die de eerste mens ertoe bracht 
God niet te gehoorzamen  en zichzelf en zijn nakomelingen daardoor de dood op de hals 
haalde (CKK 391). Als gevolg van de erfzonde is de duivel (satan) in onze wereld werkzaam 
“uit haat jegens God en zijn Rijk in Jezus Christus”, en brengt “zijn handelen zware schade toe 
-  van geestelijke en zelfs indirect van fysieke aard – aan ieder mens afzonderlijk en aan de 
maatschappij in haar geheel” (CKK 395). Ons moderne mensen kan dergelijk spreken over 
(de macht van) het kwaad resp. de duivel wat overdreven voorkomen. “Ontkennen dat de 
mens een gewonde, tot het kwaad geneigde natuur heeft, geeft (echter) aanleiding tot 
ernstige dwalingen op het gebied van de opvoeding, de politiek, het sociaal handelen en de 
zeden” (CKK 407). Belangrijker dan te wijzen op de negatieve (duistere) kanten van ons 
mensen, is het echter te wijzen op de verlossing in en door Christus; onze wereld “gaat 
weliswaar gebukt onder de slavernij van de zonde, maar door het kruis en de verrijzenis van 
Christus is de macht van de Boze gebroken en is de wereld bevrijd” (GS 2 §2). “De door 
Christus behaalde overwinning op de zonde heeft ons zelfs nog een groter goed opgeleverd 
dan datgene wat de zonde ons had ontnomen: ‘daar waar zonde heeft gewoekerd, werd de 
genade mateloos’ (Rom.5, 20)” (CKK 420-421). 
Daarom is de viering van de H. Eucharistie resp. het ontvangen van de H. Communie ook 
meer dan zomaar een bijkomstigheid. De Eucharistie is en blijft het dankbaar meevieren van 
en het (ook tastbaar) delen in het Eucharistisch offer van zijn heilig Lichaam voor ons 
gebroken en van zijn kostbaar Bloed voor ons vergoten. De aanleiding om de Eucharistie 
mee te vieren zou niet zozeer bij ons moeten liggen, als wel bij Hem die voor ons mensen en 
omwille van ons heil lijden en kruis op zich nam, om ook ons te laten delen in Zijn 
overwinning op zonde en dood, meer nog: om ook ons te brengen tot de heerlijkheid van 
zijn verrijzenis en eeuwig leven. 
 
Waalse familienamen in de Roerstreek (XVII) - Notté 
Een half jaar geleden, op eerste Pinksterdag werd in Herkenbosch Kay Notté gedoopt (zie 
Roerkerknieuws (158). Zijn ‘roots’ liggen in Roermond. De stamlijn voert terug op Jan Joseph 
Notté (1807-1875). Toen hij in 1832 in Roermond trouwde werd zijn achternaam nog als 
Nottet gespeld. Dat jaar trouwde hij met Margaretha Josepha André (1807-1846) die uit het 
Land van Herve kwam (St. Remy-lez-Dalhem). Na haar vroegtijdige dood hertrouwde Jan 
Joseph in 1846 met de uit Posterholt afkomstige marktkraamster (‘Hausiererin’) Maria 
Stevens (1825-1882). Over deze familie Stevens verscheen onlangs een interessant verhaal 
in het Jaarboek 2023 van onze Heemkundevereniging (HVR). Jan Joseph zelf was geboren en 
getogen in Vottem, thans (sinds 1977) onderdeel van de gemeente Herstal bij Luik. In 1830 
(bij de Belgische Onafhankelijkheid) werden er 253 woningen geteld (deels in baksteen, 
deels in vakwerk), 12 boerderijen, een kerk, een kapel, een windmolen, een stroopfabriek en 
een baksteenoven. Het dorp telde toen 1499 inwoners, waaronder opvallend veel 
ambachtelijke metaal-bewerkers (wapenindustrie). Verder vonden veel inwoners emplooi in 
buitenlandse steenbakkerijen (‘brikkebekkers’).  Jan Joseph’s vader Nicolas Nottet (1761-
1808) zelf kwam uit Luik, de stad die ook wel gekend wordt als de “Vurige Stede’ (‘Cité 
Ardente’), verwijzend naar de onverschrokkenheid die de Luikenaren van oudsher aan de 
dag legden, met name tegenover Karel de Stoute die in 1468 als vergeldingsmaatregel vier 
tot vijfduizend Luikenaren liet ombrengen en de stad vervolgens in as legde. Wellicht 
interessant erop te wijzen dat de huidige (Roermondse) Notté’s afstammen van de zoon die 



Jan Josephs’ echtgenote in 1828 in Venlo ter wereld bracht en die door Jan Joseph bij zijn 
huwelijk in 1832 werd gewettigd.      wordt vervolgd 
 
Personalia 
Op zaterdagmorgen 18 november j.l. namen we vanuit de St. Andreaskerk van Melick 
afscheid van Cornelius Franciscus Joseph (Cor) Diederen (1931-2023). Geboren en getogen 
in Oirsbeek (Doenrade) als oudste in een gezin dat uiteindelijk acht kinderen zou tellen, ging 
hij al op jonge leeftijd naar het Klein-Seminarie op Rolduc, maar maakte hij uiteindelijk zijn 
gymnasiumstudie af in Sittard. Na zijn militaire diensttijd en zijn vervolgstudie scheikunde 
aan de HTS in Heerlen, ging hij aan de slag op het laboratorium bij de Natron-Chemie in 
Herten. Nadat hij tijdens een kermis slagersdochter Gertje Pennings (1931-2007) uit 
Brunssum had leren kennen met wie hij in 1959 trouwde, vestigde hij zich aan de Hambeek 
in Roermond, om eind 1968 naar de Bernhardstraat in Melick te verhuizen. Daar groeiden 
ook hun drie kinderen Marlie, Paul en Dian op. Op zijn werk werkte hij zich langzaam maar 
zeker op en was hij chef opleidingen toen hij in 1992 met (vervroegd) pensioen ging. Naast 
zijn werk was hij ook in de vakbond actief (Unie BLHP) met name als kringvoorzitter en  in de 
werkgroep pensioenen. In zijn woonplaats Melick maakte hij zich verdienstelijk in en voor de 
BB, in en voor het schoolbestuur en in en voor het kerkelijk zangkoor. Aan de MTS in 
Roermond gaf hij nog jarenlang avondles. Na in zijn jonge jaren ook actief gevoetbald te 
hebben, mocht hij later graag voetbal kijken, niet alleen op TV maar ook live bij Fortuna 
Sittard. Toen zijn kinderen en later zijn kleinkinderen begonnen te sporten was hij vaak aan 
de zijlijn te vinden om hen aan te moedigen. Na zijn (vervroegde) pensionering maakte hij 
zich verdienstelijk bij ‘Tafeltje Dekje’ en in en voor de KBO. Fietsen en ook wel wandelen 
deed hij graag, maar het liefst speelde hij toch bridge. De toch nog plotselinge dood van zijn 
vrouw in de zomer van 2007 trof hem hard. Hoewel hij bijna dagelijks haar graf bezocht 
probeerde hij toch - zo goeden kwaad als het ging - de draad van zijn leven weer op te 
pakken, mede daartoe  geholpen door zijn kinderen en kleinkinderen. Zij hadden altijd zijn 
zorg en aandacht, maar toch vooral zijn kleinzoon Reinout. Sinds hij met kerstmis vijf jaar 
geleden met koorts in het ziekenhuis belandde begon zijn gezondheid toch na te laten. Dat 
was er ook de oorzaak van dat hij in het voorjaar van 2019 zijn huis in Melick verruilde voor 
een appartement in Roermond. De Coronacrisis maakte de situatie er niet beter op, zodat hij 
steeds slechter uit de voeten kwam. Zo werd hij afgelopen voorjaar in het RCG opgenomen 
waar er naar een kort maar hevig ziekbed op maandagmorgen 13 november j.l. een einde 
aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis legden we hem bij zijn vrouw te rusten op de 
algemene begraafplaats. 
 
Diezelfde zaterdagmorgen werd in de Roermondse St. Christoffelkathedraal de 
uitvaartdienst gehouden voor oud-deken, Mgr. Theodor Gerardus Jozef (Theo) Willemssen 
(1941-2023). Geboren en getogen in Sevenum werd hij in 1967 tot priester gewijd. Als 
kapelaan werkte hij achtereenvolgens in Maastricht (St. Pieter), in Heerlen (Welten) en in 
Roermond (binnenstad). In 1983 werd hij benoemd tot pastoor van Asselt en na het behalen 
van zijn licentiaat theologie (promotie 1991) werd hij in 1987 benoemd tot rector van het 
Groot-Seminarie Rolduc in Kerkrade. Nadat hij al in 1991 was toegetreden tot het kathedrale 
kapittel werd hij in 1994 pastoor-deken van Thorn, tevens pastoor van Wessem. Van 1997 
tot 2009 was hij pastoor-deken van Roermond, sinds 2004 tevens pastoor van de 
Roermondse H. Geestparochie en van Herten, en daarnaast (van 2009 tot 2007) vicaris voor 
liturgie en kerkmuziek. In 1997 werd hem de monseigneurs-titel verleend en mocht hij zich 



‘kapelaan van zijne Heiligheid’ noemen. Nadat hij begin  2009 om gezondheidsredenen met 
emeritaat was gegaan (bij die gelegenheid werd hem het ereburgerschap van de gemeente 
Roermond aangeboden), kwam hij op de pastorie van Herkenbosch wonen om voortaan in 
ons parochie cluster te assisteren. Hier was - na het vertrek van pastoor Arts in het najaar 
van 2002 - pastoor Jack Honings, die toen net pastoor van Posterholt was geworden, tot 
administrator van Herkenbosch benoemd. In Herkenbosch had hij toen hulp van de 
Roermondse kapelaan Marcus Vankan gekregen met priesterstudent Marco Bodden als 
stagiair. In het voorjaar van 2003 werd Jack Honings ook officieel pastoor van Herkenbosch 
en kreeg hij er in het najaar stagiair Marco Bodden bij als assistent, eerst als diaken-assistent 
en vanaf het voorjaar van 2004 (sinds zijn priesterwijding) als kapelaan. Marcus Vankan werd 
kapelaan in Hoensbroek en later (tot 2023) pastoor in Heythuysen en omgeving 
(parochiecluster Tabor). In het najaar van 2004 kreeg pastoor Honings - hij was inmiddels 
ook (na het vertrek van pastoor Jan Prins) pastoor van St. Odiliënberg en Melick geworden - 
in mgr. Paul Hamans een (parttime) priester-assistent erbij. Laatstgenoemde bewoont 
sindsdien de pastorie van St. Odiliënberg die met het vertrek van pastoor Prins was 
vrijgekomen. Kapelaan Bodden werd begin 2009 kapelaan in Born en omgeving 
(parochiecluster Maria Moeder van Barmhartigheid) en is inmiddels alweer sinds 2015  als 
zodanig actief in Thorn en omgeving (parochiecluster Emmaus). Als zijn opvolger kwam 
begin 2009 oud-deken Willemssen naar Herkenbosch. Van hieruit assisteerde Willemssen 
een viertal jaren in ons parochiecluster tot hij in 2013 naar Roermond verhuisde (H. 
Geeststraat) van waaruit hij pastoor Marcus Vankan in het parochiecluster Heythuysen ging 
uithelpen. Daarmee kwam de pastorie van Herkenbosch leeg te staan; van 2012 tot 2017 
was ze verhuurd aan uitvaartonderneming Monuta die er een ‘afscheidshuis’ in 
exploiteerde. Sinds het najaar van 2019 is de pastorie aan een privépersoon verhuurd. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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