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parochiestatistiek

Aan de hand van de in eerdere edities (nrs. 96, 138 en 188) gepubliceerde getallen van de
‘sacramentenbediening’ in onze parochies leek het ons ook eens aardig ook de totalen
daarvan te publiceren. Zoals in Roerkerknieuws 188 al werd opgemerkt valt het steeds
hoge(re) aantal (kerkelijke) uitvaarten op. Vooral tussen 2019 en de daaropvolgende jaren
ligt er een trendbreuk, hetgeen misschien aan de Coronacrisis te wijten (danken) is. Die
trendbreuk valt ook bij het aantal communicantjes op, maar dan net andersom. Wat verder
opvalt is dalende aantal (kerkelijke) huwelijken, zelfs in de traditionele ‘trouwkerken’ van St.
Odiliénberg en Herkenbosch. Kerkelijk werd er al weinig getrouwd, maar in plaats van dat

het stabiel laag blijft, moeten we helaas een nog verder dalende tendens constateren.
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Maria-Mater-Kringen: ontmoeting en verdieping in geloof

In de Maria-Mater-Kringen ontmoeten RK vrouwen elkaar rondom Christus en zijn moeder
Maria. Zij willen zich verbonden weten met de RK-moederkerk en komen onder leiding van
een priester samen om te groeien in hun gelovig leven. De bijeenkomsten vinden ongeveer
om de 6 a 7 weken plaats. De ochtend begint met een inleiding op het Evangelie. Daarna is
er Eucharistische aanbidding en gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (de
biecht) te ontvangen of tot een persoonlijk gesprek. De ochtend wordt afgesloten met een
Eucharistieviering. Na een gezamenlijke lunch leidt een spreker ons binnen in een
onderwerp dat bij voorkeur handelt over een thema op het raakvlak van Kerk en
samenleving. In de Advent en de Goede Week is er een stille dag. De kringen komen jaarlijks
samen voor een diocesane dag en veelal maken ze ook jaarlijks een (gezamenlijke)
bedevaart. In ons bisdom zijn er van Zuid tot Noord 4 kringen, te weten in Valkenburg,
Kerkrade, Sittard en Venray. Ben U geinteresseerd of wilt U meer weten? Neem dan gerust
contact op: met geestelijk begeleider: kapelaan Luc Simons: lucas simons@hotmail.com, of
met voorzitster Tineke Renckens-Knots: tinekeknots@gmail.com. Of kijk op de website:
www.rkactiviteiten.nl/mariamater.

Curiosum

Laatst werd ons een kerkboek overhandigd, in 1825 gedrukt te Mechelen (B): ‘Epistels en
Evangelien te saemen met de gebed(en) genoemd: Collecta, Secreta en Post-Communio,
gelyk die door het geheel jaer, naementlyk op de Zondagen en op de voornaemste
Feestdagen der Heyligen gelezen worden onder den dienst van de H. Misse, getrokken uyt
het Roomsch Misse-Boek’. Volgens het opschrift behoorde het eens toe aan het echtpaar
Leonard Biermans (1838-1898) en Anna Ida Heemels (1846-1889), die in 1872 getrouwd
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waren. Verder staat erin vermeld dat “Anna Ida Heemels is gestoven den 12 october 1889 in
den ouderdom van 43 jaren”. Ook de naam van hun zoon Frans (1872-1949) staat erin:
“Franciscus Biermans, geboren te Herkenbosch den 16 December in het jaar 1872". Die
trouwde later (1897) met Maria Sophia Heijligers (1877-1958). Dit echtpaar woonde aan de
Steegstraat. Op de tweede bladzijde vinden we echter de aantekening dat “dit boek (eerder)
aan Anna Schreurs 1828 toe (behoorde), den doofstomme vrouw geboren te Haelen”.
Waarschijnlijk gaat het hier om (de ongehuwde) Anna Maria Schreurs (1806-1873), geboren
te Haelen als dochter van landbouwer Pierre Schreurs (1768-1825) en Anna Catharina
Bernaerts (1770-1845), overleden te Roermond op 11 april 1873, 66 jaar oud. Helaas vinden
we bij haar overlijden niet aangetekend dat ze doofstom zou zijn geweest; wel dat ze
“zonder beroep was” (1873/76). Haar overlijdensjaar past in ieder geval bij de periode
waarin het kerkboek in het bezit van de Herkenbosscher familie Biermans moet zijn
gekomen.

Zwitserse familienamen in de Roerstreek (V) — Bdnziger

Met name in Herkenbosch komt de naam Banziger voor. Funs Banziger runde er tot voor
kort aan de Stationsweg een bloemenzaak (‘Multiflora’). De naam Funs (Alfons) is ook
typisch voor deze familie: bloemist Funs (I) Banziger heet immers naar zijn vader Funs (Il)
Banziger (1929-2014) en naar zijn opa Fons (lll) Banziger (1907-1986). Laatstgenoemde was
in Roermond geboren, maar trouwde in 1928 met een meisje uit de Roerstreek: Elisabeth
Peeters (1903-2000) en introduceerde hier de naam Banziger. Fons senior (II) was op zijn
beurt ook weer een zoon van een Fons (IV) Banziger: Alphons Hubert Banziger (1878-1953),
sinds 1902 getrouwd met een Roermondse meisje: Maria Gertrudis Elisabeth Vergoossen
(1885-1944). Fons IV Banziger, die in Roermond te boek staat als ‘huisschilder’ kwam echter
uit Grevenbicht, waar hij geboren was als zoon Lambert Banziger (1846-1879) die in het
Zuid-Limburgse St. Geertruid geboren was. Hij was douanier van beroep. In 1873 werd in
Eijsden zijn oudste zoon geboren, die bij gelegenheid van zijn huwelijk in 1877 in Luik met de
ook uit Eijsden afkomstige Maria Pluijmaekers (1849-1923) gewettigd werd. Daarna komen
we Lambert zoals gezegd in Grevenbicht tegen waar in 1878 zijn zoon Fons (IV) wordt
geboren. Ruim een jaar later (op 16 november 1879) komt Lambert er te overlijden, 33 oud.
Zijn weduwe verhuist daarna met haar twee zonen naar Roermond, waarheen haar jongere
zus haar al was voorgegaan die er in 1880 trouwde. Een half jaar na de dood van haar man
werd er haar derde zoon Hendrik Hubert Banziger geboren (10 juni 1880). Dertien jaar later
schonk zij nog het leven aan een natuurlijke zoon: Hendrik Hubert Pluijmaekers (1893). Ze
woonden toen in de Voorstad. Laatstgenoemde trouwde in 1923 met Mechtildis Maria
Hubertina Jordens (1895-1965), weduwe uit een eerder huwelijk (1916) met Peter Hubert
Gielen (1894-1920). Vlak daarvoor was zijn moeder, de weduwe Banziger op 73-jarige
leeftijd komen te overlijden. Haar oudste zoon kwam in het voorjaar van 1944 ongehuwd in
Meersen te overlijden, 71 jaar oud. Terug naar de Banzigers, naar Lamberts roots in St.
Geertruid. Lamberts vader Jan Banziger (1808-1873) was er in 1840 getrouwd was met een
meisje uit die plaats: naaister Helena Rouschop (1815-18??). Uit dit huwelijk zijn zes
kinderen bekend, waaronder voornoemde Lambert, genoemd naar opa Rouschop. In de
huwelijksakte wordt de bruidegom als volgt omschreven: “Bdnziger, Jan, zonder beroep te
St. Geertruid wonende, en in de gemeente Wald, kanton Appenzell, Zwitserland, geboren den
zeventienden maart een duizend acht honderd en acht, (...) meerderjarige zoon van Bdinziger,
Jan, te voormeld Wald overleden den vijftienden july een duizend acht honderd zeventien, en
van Bodmer, Anna, ook te Wald overleden den tienden augustus achttiend honderd zeventien



(...), kleinzoon van vaderlijke zijde van Bénziger, Conrad, en van Einhorn, Catharina, en van
moederlijke zijde van Bodmer, Jakob, en van Dribelhorn, Anna, allen overleden, zonder te
weten waar noch wanneer”. Hoe hij in St. Geertruid verzeild raakte en hoe hij daar zonder
beroep toch aan de kost kwam hebben we nog niet kunnen achterhalen. “Die Gemeinde
Wald liegt eingebettet in der hiigeligen Landschaft des Appenzeller Vorderlandes. Mit ihren
knapp 1000 Metern iber Meer ist sie die am zweithéchsten gelegene Gemeinde im Kanton
Appenzell Ausserrhoden. Die ideale Hé6henlage und die frische Luft locken zu wohltuenden
Spaziergdngen und besonders in den Wintermonaten kann man sich an vielen sonnigen
Tagen erfreuen und das Nebelmeer liber St. Gallen, dem Bodensee und dem Rheintal
bewundern” (wald.ar.ch).

personalia

Op maandag 26 februari j.I. deden we vanuit de basiliek van St. Odiliénberg Anna Maria
Catharina (Anny) van de Venne-Slangen (1934-2024) uitgeleide. Geboren en getogen in St.
Odiliénberg ('t Sittert), had ze graag na de lagere school naar de Mulo willen gaan, maar
omdat haar vader ernstig ziek werd en vroegtijdig kwam te overlijden (1952) en haar hulp op
de ouderlijke boerderij meer dan nodig was ging dat tot haar groot verdriet niet door. Nadat
haar oudere zus Lies (1930-2001) verkering had gekregen met Bair Cox (1927-1987 van
Kloosterhof, leerde Anny op een kermis via Bair diens neef, de eveneens uit Maasniel
afkomstige Ton van de Venne (1936-2017) kennen met wie ze in 1961 trouwde. Hun eerst
kindje kwam doodgeboren ter wereld; dat hakte er behoorlijk in. Gelukkig gingen de
volgende bevallingen goed en kregen ze nog twee dochters: Antoinette en Wilhelmine. In
verband met Tons werk als bedrijfsleider op de varkens Kl in Helden woonde het gezin in
Heythuysen en later in Helden. Juist omdat ze zelf de kans niet had gekregen om verder te
leren stimuleerde ze dat des te meer bij haar eigen dochters. In St. Odiliénberg lieten ze aan
de Kan. Willemsestraat een huis bouwen, waar ze later - na Tons’ pensionering zouden gaan
wonen. Toen de kinderen het huis uit gingen begon met de geboorte van de kleinkinderen
voor Anny en Ton een nieuwe levensfase. Met veel belangstelling volgden ze hen op hun
weg naar de volwassenheid. Tons plotseling overlijden in het voorjaar van 2017 was een
grote schok voor Anny. Toch bleef ze op haar zelfstandigheid gesteld en probeerde ze zo
goed en kwaad als het ging de draad van het leven weer op te pakken. Ze bleef autorijden,
regelde zelf haar financiéle zaken, pakte de telefoon als ze iets niet begreep en probeerde op
die manier de regie in handen te blijven houden. Daar was haar veel, zo niet alles aan
gelegen. Daarom viel het haar des te meer tegen dat ze ten gevolge van de diverse
herseninfarcten die haar drie jaar geleden troffen haar zelfstandigheid kwijt raakte en de
regie over haar leven uit handen moest geven. Steeds weer een stapje terug te moeten
doen, maar vooral niet meer te communiceren viel haar uitermate zwaar. Via de revalidatie-
afdeling van de Kreppel in Heythuysen en de Ark in Roermond kwam ze uiteindelijk in WZC
Herte terecht waar er op maandag 19 februarij.l. een einde aan haar leven en lijden kwam.
Na de uitvaartmis legden we haar bij haar man Ton op begraafplaats ‘t Sittert te rusten.

Op zondagmiddag 3 maart j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort Romée Ummels
gedoopt, zusje van Stef die 2 % jaar geleden al gedoopt werd.

Op dinsdagmorgen 5 maart j.l. hielden we in de St. Catharinakerk van Montfort de
uitvaartdienst voor Hubertina Cornelia (Tiny) Krahé-Feller (1944-2024). Geboren en getogen
in Echt (Pey) in een boerengezin met negen kinderen dat aanvankelijk ‘Op de Drees’ woonde



en later naar de Houtstraat verhuisde, volgde ze na de lagere school in Susteren een
opleiding tot coupeuse. Op een kermis in St. Joost leerde ze de uit Montfort afkomstige Wiel
Krahé kennen met wie ze na een paar jaar verkering in het najaar van 1966 trouwde. In
Montfort namen ze Wiels ouderlijke boerderij aan het Rozenhofje over. Naast de zorg voor
het huishouden en de opvoeding van hun beide zonen Marcel en Roger was Tiny ook actief
op de boerderij. Terwijl het vee meer Wiels afdeling was, zorgde Tiny voor de rest; zowel het
gezin als de boerderij waren bij haar altijd in goede handen; ze had en hield alles onder
controle, ook en vooral in het aspergeseizoen als het extra hard aanpoten was. Mede dankzij
haar deelname aan het Montforter verenigingsleven burgerde Tiny goed in. Ze was ze lid
van het zangkoor en van de vrouwenbond en later werd ze ook nog vrijwilliger bij het
Moferter Eetpunt. Toch bleef de band met haar familie en het ouderlijk huis in Pey hecht.
Ook na de dood van haar ouders ging ze wekelijks naar broer Tom om hem bij de
huishouding te helpen. In Echt was ze ook nog lang bij de zwemclub actief. Toen Wiel de
pensioengerechtigde leeftijd bereikte deden ze het boerenbedrijf van de hand en kwam er
meer tijd voor ontspanning. Fietsen werd een van hun favoriete bezigheden en dat ze
hebben nog heel lang, samen met anderen, gedaan. Ook gingen ze jaarlijks met een
reisgezelschap op vakantie. Maar bij dit alles bleef de boerderij aan het Rozenhofje een
trefpunt waar iedereen welkom was en het altijd gezellig was. Zeker de kinderen en
kleinkinderen voor wie ze altijd zoveel zorg en aandacht aan de dag legde. Helaas kwam aan
die mooie tijd een einde toen Tiny met haar longen begon te sukkelen. Toen er steeds meer
zorg aan te pas moest komen werd dit de aanleiding om afgelopen najaar naar het
zorgcentrum in Herten te verhuizen. Daar kwam er op woensdag 28 februari j.I. een einde
aan haar actieve leven dat de laatste twee jaar door haar longziekte werd overschaduwd. Na
de uitvaartmis legden we haar op het parochiekerkhof te rusten.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliénberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliénberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliénberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.-mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 — 526 20 245 - |.overbeeke@roerkerken.nl
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl
Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl
Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliénberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl
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